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Repair Café Stratum
bestaat 10 jaar!

Repair Café Stratum 
bestaat dit jaar 10 jaar en 
dat werd gevierd. Zaterdag 
30 september was de 
feestelijke start van het 
elfde repairseizoen in “de 
Buut’. 

De reparateurs staan altijd weer 
te popelen om samen met u 
aan de slag te gaan met oude 
wekkerradio’s, brommende 
stofzuigers, kapotte stekkers, 
losse contactjes, houten 
speelgoed, lekkende waterkokers, 
enfin met alles wat er in het 
huishouden zoal kapot kan gaan. 
Ook eenvoudig herstelwerk 
aan kleding is mogelijk. Het is 
de bedoeling dat de bezoeker 
samen met een ervaren 
reparateur het apparaat probeert 
te maken. Leuk, gezellig, 
leerzaam en vooral duurzaam!
Iedere laatste zaterdagmiddag 
van de maand kan iedereen naar 
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het Repair Café Stratum komen. 
Vanaf 14:00 uur tot 17:00 uur in 
buurthuis ‘de Buut’, Hoefkestraat 
42A.
 
Aan de deur wordt de bezoeker 
vriendelijk ontvangen met 
de vraag “wat wilt u laten 
repareren”. Als het druk is 
wachten de mensen onder het 
genot van een kopje koffie, 
thee en iets lekkers. Gezellige 
gesprekjes ontstaan dan 
vanzelf, want de sfeer is heel 
gemoedelijk. De reparaties 
zijn gratis en donaties in de 
fooienpot geheel vrijblijvend. 

De medewerkers zijn allemaal 
vrijwilligers met reparatiekennis 
die het fijn vinden om wat te 
kunnen betekenen voor de buurt. 
Samen kunnen we de afvalberg 
proberen te verminderen. 
Weggooien? Mooi niet!

lees verder
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Soms is dit gecombineerd met iets lekkers te 
eten, zoals pizza’s uit de eigen houtgestookte 
pizzaoven. 

• Carnaval! Voor jong en oud op carnavalszondag 
vanaf een uur of 14.00 uur. 

• Iedere 3e dinsdag van de maand: pubquiz! 
Vorm een team van 5 of kom alleen en sluit je 
aan bij een nog niet compleet team. Spannend, 
humoristisch, gezellig!

• 4 keer per jaar op zondagmiddag: 
BuurtgeNoten. Zing een liedje, speel iets op 
de piano, breng je gitaar mee of kom gewoon 
luisteren. 

• De Iriscamping: ieder jaar op de vrijdag aan het 
begin van de schoolvakantie. Zet je tentje(s) 
op en kom bij het vuur zitten. Kinderen alleen 
onder begeleiding. 

• Koningsdag. 

Informatie over activiteiten
Voor het meest actuele nieuws kijk je op Facebook 
(www.facebook.com/blokhutIrisbuurt, de groep 
Oog voor de Irisbuurt) of abonneer je je op de 
Whatsapp berichtenservice (éénrichtingverkeer, 
geen gedoe zoals op een Whatsappgroep). Stuur 
een appje aan 0642475677 met als onderwerp 
‘Blokhut info’ of scan de onderstaande QR code 
met je Whatsapp camera om je te abonneren. 

Hulptroepen
Een buurthuis kan niet zonder helpers uit de 
wijk. Wil je graag meehelpen en je buurtgenoten 
leren kennen? Stuur dan een e-mail aan 
vriendenvandeblokhut@gmail.com.

- Carst

Nieuws van de 
Blokhut
Als je Iriswijk zegt, dan zeg je natuurlijk ook 
Blokhut! Ons eigen buurthuisje met de prachtige 
tuin nét achter de Jumbo bruist weer van de 
activiteiten. Wat steeds terugkeert is:
• Nieuw is Comedy night. De eerste was een 

groot succes. De volgende komt er aan 
op vrijdag 19 januari. Houd Facebook in 
de gaten of abonneer je op de Whatsapp 
berichtenservice hieronder. 

• De kindermiddag. Iedere woensdagmiddag 
wordt er een leuke kindermiddag 
georganiseerd met iedere keer een andere 
activiteit. Of het nu liedjes zingen, knutselen, 
pannenkoeken eten of zeepbellen blazen is. 
Vaak is het gratis, soms wordt een bijdrage 
gevraagd. 

• Iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur: Peer’s 
café. De blokhut is dan open voor een drankje, 
een kaartje leggen, potje pool of gewoon 
even bijkletsen. Natuurlijk kun je ook in onze 
prachtige tuin gaan zitten.

• Iedere 1e vrijdag van de maand: Blockheads. 
De DJ’s uit de wijk draaien lekkere muziek. 

Repair Café Stratum is 
aangesloten bij Stichting Repair 
Café International, dit is een 
wereldwijde beweging die 
zich inzet voor het behoud 
van reparatiekennis in de 
samenleving en voor beter 
repareerbare producten (zie: 
www.repaircafe.org).

Meer informatie over de 
inmiddels acht repaircafés in 
Eindhoven is te vinden op de 
website:
www.repaircafeeindhoven.nl

Tot slot, mocht je als ervaren 
vakmens zelf ook eens aan de 
slag willen bij het Repair Café 
neem dan gerust contact op: 
repaircafestratum@gmail.com.
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Know your 
Neighbor
In this English-language series, we get 
to know people from the neighborhood 
who are not originally from the 
Netherlands. This time we meet Yasmin 
from Switzerland, who lives in a house 
together with other Design Academy 
students. Yasmin told the story of how 
her studies led her from graphic design to 
contemporary jewelry to researching the 
practice of farming.

Where in Switzerland are you from?
I come from a place that is 1.5 hours to the north 
of Zurich, called Schönholzerswilen, in the canton 
of Thurgau.
 
Had you lived outside Switzerland be-
fore moving here?
Yes, when I studied graphic design, I did an 
internship in Honolulu, and when I studied 
contemporary jewelry, I did a semester abroad in 
Stockholm. 
 
Wow, what is it like in Honolulu and 
Stockholm?
In Honolulu, everyone was surprised that I walked 
to work and advised me to be careful. Everyone 
went by car – and the bus was so slow that I could 

walk just as fast. I was really surprised at how 
friendly and welcoming people were. In Stockholm, 
I was surprised by how harsh the winter could be. 
 
How did you end up at the Design 
Academy?
My interest is in contextual design, but I am not a 
traditional designer. I am in between disciplines, 
always on the edges, where there is more freedom 
but less security. I was considering Amsterdam 
or Hasselt, but in those places the possibilities 
seemed either too broad or too narrow for my 
interests. When a friend told me to check out 
the Design Academy, I read about my course and 
thought, “This is perfect.” 
 
What is your MA thesis about?
I am doing field research in Switzerland, on 
farms near where I am from, as well as on 

Wat vliegt daar door 
deze kleurrijke wijk?
Een rubriek voor alle inwoners van 
onze wijk, van 1-99+ jaar

Als je het leuk vindt om je foto in de volgende Iriskrant te zien 
verschijnen, maak dan een foto op de plaats waar deze afbeelding in 
de wijk te vinden is, en stuur die naar:
Kijkindewijk@jongeluijs.nl 
Veel plezier !

Repair Café Stratum
Buurthuis De Buut
Hoefkestraat 42A
5611 RM Eindhoven
Laatste zaterdag van 
de maand 14.00 tot 
17.00 uur
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aan bij een nog niet compleet team. Spannend, 
humoristisch, gezellig!

• 4 keer per jaar op zondagmiddag: 
BuurtgenOten. Zing een liedje, speel iets op 
de piano, breng je gitaar mee of kom gewoon 
luisteren. 

• De Iriscamping: ieder jaar op de vrijdag aan het 
begin van de schoolvakantie. Dit jaar op 14 juli. 
Zet je tentje(s) op en kom bij het vuur zitten. 
Kinderen alleen onder begeleiding. 

• Koningsdag. 

Het bruist
weer van de
activiteiten

Informatie over activiteiten
Voor het meest actuele nieuws kijk je op Facebook 
(https://www.facebook.com/blokhutIrisbuurt, de 
groep Oog voor de Irisbuurt) of abonneer je je op 
de whatsapp berichtenservice (éénrichtingverkeer, 
geen gedoe zoals op een whatsappgroep). Stuur 
een appje aan 0642475677 met als onderwerp 
‘Blokhut info’ of scan de onderstaande QR code 
met je whatsapp-camera om je te abonneren. 
Wil je graag vrijwilligerswerk in de Blokhut 
doen, zoals tappen, evenementen opbouwen, 
bestuursfuncties? Stuur dan een e-mail aan:
vriendenvandeblokhut@gmail.com

- Carst

Nieuws van de 
Blokhut
Als je Iriswijk zegt, dan zeg je natuurlijk ook 
Blokhut! Ons eigen buurthuisje met de prachtige 
tuin nét achter de Jumbo bruist weer van de 
activiteiten. De terugkerende activiteiten zijn:

• Iedere woensdagmiddag: de kindermiddag. 
Een leuke kindermiddag met iedere keer een 
andere activiteit. Of het nu liedjes zingen, 
knutselen, pannenkoeken eten of zeepbellen 
blazen is. Vaak is het gratis, soms wordt een 
bijdrage gevraagd. 

• Iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur: Peer’s 
café. De blokhut is dan open voor een drankje, 
een kaartje leggen, een potje pool of gewoon 
even bijkletsen. Natuurlijk kun je ook in onze 
prachtige tuin gaan zitten.

• Iedere 1e vrijdag van de maand: Blockheads. 
De DJ’s uit de wijk draaien lekkere muziek. 
Soms is dit gecombineerd met iets lekkers te 
eten, zoals pizza’s uit de eigen houtgestookte 
pizzaoven. 

• Iedere 3e dinsdag van de maand: pubquiz! 
Vorm een team van 5 of kom alleen en sluit je 

SCAN 
DE CODE

www.podotherapiebonnema.nl
Geldropseweg 115

Bel, WhatsApp of Mail voor een afspraak!
+316 159 200 03

Podotherapiebonnema@hotmail.com

www.podotherapiebonnema.nl
Geldropseweg 115

Bel, WhatsApp of Mail voor een afspraak!
+316 159 200 03

Podotherapiebonnema@hotmail.com Pennings Foundation, platform voor fotograae en video.
Geldropseweg 63, 5611 SE Eindhoven
www.penningsfoundation.com
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keer, dat ik een ongeluk had met 
mijn Fordje. Wiel eronder uit, deuken. 
Om kort te gaan: totall-los. Maar jij 
hebt de auto toen helemaal gefixet 
en ik ben er toen nog heel Europa 
mee rond gereden. Maar dat gold 
niet alleen voor mij! Voor iedereen in 
de buurt stond je klaar. Voor Apk-
keuringen, reparaties en wat ze nog 
meer wilden. Voor de Apk- keuring 
moest je auto wel schoon zijn: “Ge 
kunt toch nie met zunne smerigen 
auto bij de garage aankomme.” En 
dan weer die glimlach!

Ook stond jullie deur altijd open. Effe 
een biertje of een kop koffie, er was 
altijd tijd. Samen met Rinie hoorde 
je de gesprekken aan. Gaf troost 
op jouw eigen manier: luisterend, 

Lieve Toon
Een goede buur is beter dan een 
verre vriend! Als er iemand is, die 
dit gezegde waar heeft gemaakt, dan 
ben jij het wel. 
In de zestien jaar dat ik op de 
Stuiverstraat woon, heb ik je leren 
kennen als iemand die vooral 
betrokken was bij iedereen. Meestal 
een beetje op de achtergrond, 
knikkend en af en toe glimlachend. 
Iedereen kon zichzelf zijn bij jou. 

Zonder oordelen. “Iedereen moet 
doen wat goed voor hen is”, leek je 
vaak te denken. Je zei het nooit. 
Je bekeek het van een afstandje 
en zag dat het goed was. En als 
het niet goed was dan liet je dit 
ook horen. “Zorg eens dat er een 
nieuw slot op die ketting komt” liet 
je mij weten. En eerlijk is eerlijk: 
het is er nog niet. Maar ik beloof je 
dat ik het nu snel ga regelen. “Het 
veldje”, zoals wij buurtgenoten het 
noemde. Wij konden onze auto 
daar neerzetten, als er weer eens 
geen plaats was in de straat om te 
parkeren. Maar het was meer. Het 
was een verbinding. En jij voelde je 
verantwoordelijk voor “ons’ veldje. 
Je zorgde dat wij onze auto’s weg 
konden zetten op een mooi gemaaid 
veldje. Ook zorgde je er voor, nadat 
er een aantal onverlaten hun auto er 
neerzette, dat er een mooie ketting 
kwam. De parkeergelegenheid was 
veilig gesteld. Want de auto’s waren 
niet alleen onze “heilige koe” maar 
ook die van jou. Er was niet veel wat 
niet jij kon oplossen. Zo ook die ene 

zonder oordelen. Lachte mee, als er 
weer eens iets raars gebeurt was. 
Soms kon je ook boos zijn als er 
weer eens iets verkeerd ging met 
Nederland. Rinie die dan zei: “Maakt 
oew eigen nie zo druk.” Maar voor jou 
was het belangrijk.
 
Lieve Toon, je was altijd een beetje 
op de achtergrond, maar ik en zo 
vele anderen, wisten altijd dat je er 
was. Je had alles in de gaten, zonder 
op de voorgrond te treden. En ik: 
ik was altijd blij als ik van school 
afkwam en jou in jou stoel zag zitten. 
We zwaaide even en ik dacht: hij 
weet dat ik thuis ben.

Man, wat zullen wij je missen!
- Noor
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farms in the Netherlands. I will look into the 
common narratives around farming, to find out 
how the romanticisation of farming is keeping an 
exploitative system in place.
 
Are you excited about the Dutch Design 
Week?
Sure, our collective will exhibit the project Material 
Profanation.
 
Did you learn Dutch? 
Before coming here, I was super motivated to 
learn Dutch. But my school offers one Dutch 
course that only accepts 18 people, for a school 
with several hundred students. So I would have 
to pay for a Dutch course, which I cannot really 
afford. I do not have that much contact with Dutch 
people because the program is full of international 
students, and the schedule is so full I barely have 
the capacity for anything else. 
 
Have you celebrated any Dutch holi-
days?
Yes, for King’s Day we sold orange jello shots to 
fundraise tuition costs for a fellow student. It was 
fun and very successful!
 
Are you active in the Irisbuurt?
The school program is really intense and consumes 
most of my time. I underestimated how much time 
it would cost! That said, I would like to be involved 
in the Blokhut’s moestuin about once per week, 
to work in the garden. I feel lucky to live in such 
a nice neighborhood. I think it’s the greenery that 
makes a difference. 

- Gisi

In Memoriam

Reinout Godschalk
7 juli 1952 – 2 september 2022

In Memoriam

Peer Verleg
28 december 1953 – 20 augustus 2022

Eind augustus is Blokhutvrijwilliger van het 
eerste uur Peer Verleg helaas overleden. 
Peer was  geregeld achter bar van zijn 

geliefde Blokhut te vinden. Hij was onder 
andere initiatiefnemer van Peers Café op 
de vrijdagavonden en  was een van de 

initiatiefnemers voor de komst van  een heuse  
pooltafel naar de Blokhut. Hij was nooit te 
beroerd om even bij te springen achter de 
bar of bij andere activiteiten en stond altijd 
klaar – ook telefonisch – om bijvoorbeeld 
problemen met de biertap op te lossen. 
Op 26 augustus vond zijn uitvaart plaats 

met – geheel in zijn stijl – een borrel in de 
Blokhut voor familie, vrienden, bekenden en 

buurtgenoten. We zullen hem missen!

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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ZZP’er in de Iriswijk

Al bijna 2 jaar schrijf ik de 
rubriek zzp’er in de Iriswijk. 
Blijkbaar hebben die zzp’ers 
me geïnspireerd want sinds 
januari 2023 ben ik er zelf ook 
een. Dus, deze keer gaat het 
over mij: ik heb een praktijk in 
kinesiologie, een alternatieve 
geneeswijze. 

Ik woon al 24 jaar in de Stuiverstraat 
in de Iriswijk en sinds kort prijkt er 
een bordje van mijn praktijk naast de 
deurbel.

Inspiratie
Mijn eerste inspiratie om wat met 
kinesiologie te gaan doen ligt in een 
ver verleden: ik was 18, wilde naar de 
dansacademie maar had problemen 
met een achillespees. Ik was overal 
geweest in het reguliere circuit, maar 
niets hielp. Uiteindelijk kwam ik bij 
een kinesioloog terecht. We hadden 
het hooguit één minuut over mijn 
blessure, maar na een behandeling 

van een uur stond ik buiten zonder 
pijn en bovendien voelde ik me 
herboren.

Dit wil ik ook aan mensen 
kunnen geven
Later in mijn leven kwam ik terug 
bij de kinesioloog met burn-
out klachten, een keer omdat ik 
energieloos was en ook eens omdat 
ik slecht sliep. Het resultaat was 
er niet elke keer even snel als die 
eerste keer, maar altijd voelde ik 
snel de verbetering. En steeds vaker 
dacht ik: dit wil ik ook aan mensen 
kunnen geven. 

Van interesse naar ‘voor 
het echie’
Toen ik op mijn vijftigste aan de 
driejarige opleiding begon deed ik dat 
puur uit interesse. Ik had totaal niet 
in gedachte om zelf een praktijk te 
starten. Tijdens de opleiding bouwde 
ik wel een kleine klantenkring op en 
toen ik het in mijn vorige baan niet 
meer naar mijn zin had, besloot ik 
om er echt voor te gaan. Ik zei mijn 
baan op en sprong in het diepe. 

Wie:  Janne Huijbers
Bedrijf: Kinesiologiepraktijk Eindhoven

Tak van sport:   Kinesiologie (watte??? – even verder lezen dus ;) )

De spiertest
Als kinesioloog werk ik met 
spiertesten. Door een spier te testen 
kan ik de onbalans in je lichaam 
opsporen. Of dat nou om een fysiek, 
psychisch of fysiologisch probleem 
gaat, het lijf laat die onbalans zien. 
Hoe dat kan?  

Normaal gesproken stuur je je 
spieren aan via het willekeurig 
zenuwstelsel. De spieren doen 
wat jij wilt. Ook je autonome 
zenuwstelsel heeft echter toegang 
tot je spiersysteem. Dat autonome 
zenuwstelsel reageert niet op 

jouw wil, maar automatisch en dat 
systeem is ook nog eens sneller. 
Meestal is dat handig want in een 
situatie waarin je moet vechten of 

Ben jij zzp’er en wil je ook een keer in deze rubriek verschijnen? Meld je aan via tinyurl.com/IrisOproep.

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

vluchten voor overleving, moet je zo 
snel mogelijk handelen. Als een spier 
uit balans is en ik test deze, slaat 
je waarnemingssysteem alarm en 
wordt het willekeurig zenuwstelsel 
even onderbroken. Daarmee ben je 
ook héél even de controle over je 
spier kwijt.

Weer lekker in je vel
Als ik de onbalans gevonden heb, 
gaan we op zoek naar een oplossing. 
Ik heb een heleboel technieken 
om de balans te herstellen. 
Bijvoorbeeld door het masseren van 
acupunctuurpunten, met stress-
release technieken, voedingsadvies 
of met energetische technieken. 
De energie stroomt weer
Ik vind het geweldig dat ik mensen 
nu zelf op weg kan helpen.  Zo mooi 
als een klant zegt: “Janne, volgens 
mij voel ik jouw energie gewoon 
stromen”. Waarop ik dan kan zeggen: 
“Welnee, dat is jouw eigen energie 
die eindelijk weer stroomt”!

Nieuwsgierig geworden?
Wil je eens voelen hoe die spiertest 
werkt? Als je me op straat, in de 
Jumbo of bij de Blokhut tegenkomt, 
mag je me gerust aanspreken. Ik ben 
zó enthousiast over mijn vak, ik laat 
het je met alle plezier ervaren. 
En natuurlijk heb ik een website: 
kinesiologieeindhoven.nl. Je komt 
er ook via nasleepcorona.nl (lees 
hier mijn bevindingen over de 
behandeling van mensen met een 
coronanasleep).

- Janne

“Toen ik de 
opleiding 
begon, had ik 
totaal niet de 
gedachte zelf 
een praktijk op 
te richten” 
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Met de authentieke 
koffiebar Koffie Keuten 
heeft de voormalige 
frituur op de hoek van 
de Sint Jorislaan en 
Geldropseweg een hele 
welkome herbestemming 
gekregen. Zeker gezien de 
vele enthousiaste duimen-
omhoog van voorbijgangers 
tijdens de verbouwing. 
Door het lichte en warme 
interieur voel je je er 
meteen thuis. En dat is nou 
precies wat horecavrouw 
Yvonne Goossens (55) 
voor ogen had, toen haar 
jarenlang gekoesterde 
droom tot op de komma in 
vervulling ging.

“Deze zaak op deze plek… dat 
is waar ik al tien jaar geleden 
letterlijk van droomde: een eigen 
koffiebar, authentiek, met veel 
licht, in een woonwijk, liefst 
Stratum, op een hoek. En oh 
ja… het zou mooi zijn als het 
wit was”, ontvouwt Yvonne haar 
specifieke droom. “Hoe bizar dat 
dat zo perfect uit kon komen!”

Handen uit de mouwen
Horeca is de rode draad in 
haar werkende leven: van een 
café, een eigen stek in de 
Vershal op Strijp-S, als Goesting 
Feestaannemer - waarmee 
ze mensen ontzorgt en gast 
op eigen feest laat zijn - tot 
horeca/barista-freelancer op 
verschillende horecalocaties. 
Toen de horeca in de coronatijd 
op haar gat lag, stak de altijd 
actieve Yvonne haar handen uit 
de mouwen in een magazijn. 
“Jammer dat ik er geen rijbewijs 
voor had, maar anders had ik ook 
graag de vorkheftruck bestuurd”, 
lacht ze.  

Ontmoetingsplek
“Omdat ik al zo lang in het 
vak zit en op zoveel plaatsen 
gewerkt heb, heb ik duidelijk 
voor ogen hoe ik het nu ga 
doen”, vertelt Yvonne die sinds 
begin december haar vergunning 
binnen heeft voor daghoreca. 
“Ik wil ten eerste dat iedereen 
zich hier thuis voelt. Het kan 
een mooie ontmoetingsplek 
zijn voor buurtgenoten. Voor 
kinderen is er een speelhoek. 
Plaatselijke ondernemers polsten 
al mogelijkheden om hier met 
personeel en/of klanten te 
komen”, zegt ze. Op aanvraag 
kan ze ook ruimte bieden aan 
besloten bijeenkomsten.

Koffie Keuten, de naam
De opgewekte en bescheiden 
Yvonne zal het zelf nooit zeggen, 
maar ze hoorde van haar Vershal-
klanten dat ze ‘de beste koffie 
van Eindhoven’ maakt. Ze heeft 
een Mirage Veloce van Kees van 
der Westen, dat is in ieder geval 
een dijk van een koffiemachine. 
Maar dat wordt pas compleet 
met de liefde voor koffiezetten 
en het gebruik van haar 

Koffie-Keuten:
koffiebar Geldropseweg

verschillende koffiemelanges, 
vernoemd naar haar oudtantes 
en hun respectievelijke karakter: 
Lungo Lena, naar de zachte en 
milde oudtante Helena Keuten 
Espresso Nel, naar oudtante 
Petronella Keuten, met een pittig 
karakter, 
Filter Francis, naar het 
vriendelijke en zachte karakter 
van oma Francisca Keuten. 

Verbouwings-stop
Het was nog best spannend 
of het allemaal door zou gaan. 
De verbouwing was namelijk 
een paar maanden stilgelegd 
door de afdeling Erfgoed van 
de gemeente Eindhoven. Die 
kwamen een kijkje nemen of 
‘alles klopte’. Waarschijnlijk 
omdat er wat brokken terrazzo in 
de container lagen. Ze gaven aan 
dat op de bovenverdieping het 
plafond verstevigd moest worden 
met een stalen balk. Beneden zat 
er een oude olietank in de grond 
die verwijderd moest worden. 
Dat was een hele klus omdat het 
huis als het ware om die olietank 
heen was gebouwd. Toen die 
klussen allemaal geklaard waren, 



Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800
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In september was de 
allereerste Comedy Night 
in de Blokhut. Maar liefst 8 
stand-up comedians deden 
op toerbeurt hun best om 
iedereen aan het lachen te 
maken. En dat lukte!

Hoewel de ene comedian 
grappiger was dan de andere, 
hadden ze allemaal snel de 
lachers op hun hand. De MC 
(Master of Ceremonie) wist 
op voorhand iedereen al goed 
op te warmen, maar ook bij 
de comedians klonk de ene 
lachsalvo na de andere door de 
Blokhut. 

Diversiteit aan comedians
Mannen, vrouwen, Nederlanders, 
Belgen, Uit de buurt (Eindhoven, 
Tilburg, Veghel) en van verder 
weg (Amsterdam)… de 
comedians waren allemaal 
verschillend. Misschien maakte 
het dat ook zo leuk want 
eenieder van hen had andere 
invalshoeken om grappen over te 
maken. 

Buikpijn van het lachen
@ De Blokhut

Gezellige 
klus bij de 
Iriskrant!
Wij zijn op zoek naar 
iemand die de redactie kan 
helpen met het (be)zoeken 
van adverteerders en met 
het maken en versturen van 
facturen. 

We hebben allemaal hele 
lieve adverteerders, dus je 
hoeft niet te leuren, maar 
we missen nu iemand die 
dit leuk vindt en er goed in 
is. 

Je hoeft echt geen 
commercieel natuurtalent 
te zijn. Eigenlijk vooral 
sociaal met een gezellige 
babbel. Wie schiet ons te 
hulp?

Krom liggen van het 
lachen
Heel wat van de bezoekers lagen 
regelmatig krom van het lachen 
(we hoefden ze nog net niet van 
de grond op te rapen). En hoe 
heerlijk is dat als je gewoon een 
hele avond zo’n lol hebt, zó moet 
lachen. De sfeer zat er goed in. 
Daardoor bleven er naderhand 
ook veel mensen hangen en 
hadden we met elkaar een 
superleuke avond in De Blokhut. 
Voor herhaling vatbaar!

- Janne

Mail snel: iriskrant@gmail.com
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Uitgesteld: 
Buurtfeest 
& Braderie 
Geldropseweg
Beste buurtbewoners, helaas is het ons 
niet gelukt de organisatie rondom het 
buurtfeest op 25 juni rond te krijgen. We 
zullen hiervoor later dit jaar een nieuwe 
datum bekend maken. We willen namelijk 
eerst heel graag resultaten boeken met 
de aankleding van de straat om ervoor 
te zorgen dat iedereen zich thuis voelt. 
Wellicht is zijn de mooie groene vogels 
& vibes je al opgevallen? Much more to 
come!

Groeten van de werkgroep Onze 
Geldropseweg

trek?

Cafetaria Stap Us In
Geldropseweg 51
5611SC Eindhoven

Bestel: 040-2930038

Uw fietsenmaker voor 
onderhoud en reparaties, 

Leenderweg 119, Eindhoven
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Augustus 
bestaat 
één jaar
Wanneer deze Iriskrant bij jou op de 
deurmat valt, wonen mijn vrouw Sonja 
en ik precies één jaar in ons huis in Au-
gustus. Er woonden al eerder mensen 
in het project, en de laatste opgele-
verde huizen werden geloof ik pas in 
april betrokken. Maar laten we voor het 
gemak even zeggen dat Augustus nu 
een jaar bestaat.

De wijk begint nu echt te leven. Bijna 
alle tuinen zijn aangelegd en overal 

hangen gordijnen. Dat laatste was 
heel lang niet het geval, en dat was 
best leuk, want gluren bij de buren 
werd daardoor wel heel eenvoudig. 
Parketvloeren, laminaat en grote en 
kleine tegels. Iedereen heeft zijn eigen 
smaak, iedereen heeft zijn eigen bud-
get. En dat zie je overal. Tuinen worden 
door bewoners met groene vingers zelf 
aangelegd, terwijl de bewoners aan de 
overkant van de straat ervoor kiezen 
om een (duur) hoveniersbedrijf in te 
schakelen.

Een bont gezelschap van verschillende 
types mensen bevolkt ons ‘wijkje’. Dat 
maakt het leuk, dat maakt het gezellig. 
Wat er echter nog ontbreekt, zijn vogel-
tjes. Kauwen, duiven en Vlaamse gaai-
en (en een paar verdwaalde meeuwen) 
zijn er genoeg, maar merels, mussen, 
roodborstjes, kool- en pimpelmezen 

zijn nergens te bekennen. Hopelijk 
komen ze als alle tuinen vol staan met 
nieuwe bomen, struiken en heggen, 
waar mijn gevleugelde vrienden zich 
tegoed kunnen doen aan wormpjes, 
torretjes, besjes en zaden.

Oh, en voor wie het nog niet wist: 
het eerste huis in Augustus is alweer 
verkocht. Via via hoorde ik dat ook hier 
ruim boven de vraagprijs is betaald. 
Dat is natuurlijk heel leuk om te horen, 
maar voorlopig blijven Sonja en ik hier 
nog wel even wonen. Want ondanks 
dat we bijna nergens meer naar binnen 
kunnen kijken en de vogeltjes ons nog 
niet gevonden hebben, hebben we het 
hier reuze naar onze zin. Op naar jaar 
twee!

 -Tekst en foto: Serge van Uden

Comedy in de 
Blokhut
Beste buurtbewoners, helaas is het ons 
Binnenkort kan je een avondje lachen 
inplannen want er komt een superleuke 
comedyshow in de Blokhut. In een twee 
uur durend programma zullen 5 tot 8 
beginnende én doorgewinterde stand-up 
comedians je 
lachspieren 
aan het werk 
zetten. De 
datum kan je 
alvast noteren: 
15 september 
2023. 
Wil je dit niet 
missen? Meld 
je dan aan om 
op de hoogte 
gehouden te 
worden via whatsapp (scan de QR-code 
vanuit whatsapp) of stuur een mail naar 
comedyblokhut@gmail.com met je voor- 
en achternaam.



 Column Naar mijn mening
Door Jorinde

Het is iets van alle tijden. 
Door Corona is het echter 
onder een vergrootglas 

komen te liggen en pijnlijk uitvergroot. 
Meningsverschillen. Hele avonden tele-
visie worden gevuld met praatprogram-
ma’s waar werkelijk iedereen zijn of 
haar mening kan en mag verkondigen. 
Je hoeft er geen hersencellen voor te 
hebben. Je hoeft er zelfs niet over te 
hebben nagedacht. Je braakt gewoon 
een willekeurige mening de wereld in. 
Vooral met veel overtuiging en mis-
schien zelfs een licht verontwaardigde 
stemverheffi ng. Slechts een zeldzame 
enkeling heeft een weldoordachte en 
goed gefundeerde mening die ook 
werkelijk zinnig klinkt. Deze enkeling 
die wel iets verstandigs te zeggen heeft 
en met gefundeerde informatie komt, 
wordt overschreeuwd door de rest. 

In de afgelopen twee jaar gaat het 
avond na avond alleen nog maar over 
Coronabesmettingen, Coronamaat-
regelen, Coronavaccinaties en vooral 
wat iedereen daar dan vervolgens van 
vindt. Soms wordt Corona even opzij 
geschoven voor een moord op een 
bekende Nederlander, vermeende 
zedenmisdrijven achter de coulissen 
of huiselijk geweld door een BN-er. En 
ook daar heeft vervolgens weer ieder-
een een ongenuanceerde mening over. 
Op alle slakken wordt zout gelegd. 
Iedere uitspraak wordt van intentie en 
nuance beroofd. De verontwaardiging 
is enorm. Het gaat niet eens meer om 
het onderwerp, maar we willen vooral 
wat te mopperen hebben. En al die me-

ningen, weet je: I don’t give a fuck. Wat 
kan mij het in hemelsnaam schelen wat 
Jantje of Pietje vindt? Heb ik er zelf dan 
geen mening over? Meestal wel natuur-
lijk, maar soms niet, nee. Dan neem ik 
niet de moeite om me ergens dusdanig 
in te verdiepen om een weloverwogen 
oordeel te kunnen vormen. Een mening 
is slechts een oppervlakkige bevinding 
van een situatie. Het is in ons prehis-
torische brein geplaatst om situaties te 
kunnen inschatten op mogelijk gevaar. 

Na die inschatting, kan je je afvragen: 
oké, dit is de situatie. Kan ik daar iets 
mee? Zo ja, dan bepaal je een stra-
tegie voor jezelf. Niet voor anderen, 
voor jezelf. Moet je er ook iets mee? 
Soms wel, soms niet. Je kunt er voor 
kiezen om je mee te laten voeren op je 
gekozen pad zonder jezelf een actieve 
rol toe te eigenen. 

Je mag gewoon je eigen mening 
vormen en je hoeft deze niet eens te 
delen met de rest van de wereld. Is dat 
niet mooi? Ik denk overigens dat de 
media een zeer  dubieuze rol heeft in 

verslaglegging. Als er een onderwerp 
voorbij komt waar je toevallig meer van 
weet dan de gemiddelde lezer of kijker, 
merk je pas hoe eenzijdig en ontdaan 
van diepgaand onderzoek journalistiek 
veelal te werk gaat. Misschien een 
gevolg van de snelle maatschappij 
waardoor gedegen onderzoek te veel 
tijd vergt en daardoor vaak niet moge-
lijk is? Hoe vaak heb ik (net als mijn 
naasten) al moeten concluderen dat de 
verslaglegging vooral gericht is op het 

effect, sensatie zelfs mis-
schien, en zoveel minder 
gebaseerd op de volledige 
werkelijkheid? 

Het bekt natuurlijk ook veel 
lekkerder als je een minder 
genuanceerde stelling 
de wereld in slingert. Het 
effect is veel groter, de ver-
ontwaardiging dus ook. En 
ja, dan is jouw artikel mis-
schien wel het gesprek van 

de dag. Dat er bewust feiten worden 
weggelaten, uit effectbejag, vergeten 
we voor het gemak. Natuurlijk maken 
mensen enorme fouten en daar moet 
iets van gevonden worden door de 
mensen die daarvoor zijn opgeleid en 
aangesteld. Wetenschappers, rechters. 
Maar niet door een toevallige BN-er. 

Anderzijds kunnen op deze manier 
onderwerpen aan het licht gebracht 
worden die het zeker waard zijn om be-
sproken te worden. Als een soort lan-
delijke brainstormsessie. met als doel 
een maatschappelijke kentering teweeg 
te brengen. Dat is misschien nodig om 
onze normen en waarden bij te stellen - 
als dit niet af en toe gebeurde, zouden 
we wellicht nog steeds de opvattingen 
van een neanderthaler hebben. 

Ik wil mijn aandacht en energie richten 
op zaken die opbouwend zijn, die een 
positief doel dienen. Ik wil onderdeel 
zijn van de oplossing, niet van het 
probleem. Dus ik trek me terug. Ik hoef 
niet overal een mening over te hebben. 
Ik roddel niet. Ik luister naar mensen 
die hulp nodig hebben. Ik richt mijn 
aandacht en energie op zaken in mijn 
directe omgeving en invloedssfeer. Als-
of het zo moest zijn las ik deze quote 
vandaag “No response is a response. 
And it’s a powerful one. Remember 
that”. En dat is dan weer mijn mening. 
:)

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80

5611 SK Eindhoven
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“Ik wil mijn aandacht en 
energie richten op zaken 
die opbouwend zijn, die 
een positief doel dienen”

9

Kijk in de wijk
Een rubriek voor alle inwoners van 
onze wijk, van 1-99+ jaar

Een andere kijk op vervoer in de wijk. Op verschillende plekken in de 
wijk kan je ze zien staan en zelf gebruiken. Wie maakt er een leuke 
foto van? In gebruik? Zomaar onderweg?

Stuur je foto naar kijkindewijk@jongeluijs.nl en je foto komt wellicht in de volgende editie van de Iriskrant. 
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In this English-language series, we get to know people 
from the neighborhood who are not originally from the 
Netherlands. This time we meet Billy from England, 
who lives in the Irisbuurt in a “koopwoning” with his 
wife Irmy and their dog Kylo.
 
You have a Dutch wife – are you a “lovepat”?
Yes, I met my wife at a festival in Croatia and moved to 
Deurne ten months later! That was about nine years ago. 

Did you get married here?
No, we got married on beautiful Lake Bled in Slovenia, 
the first place we went together on vacation. We said 
at the lake: if we get married someday, we’ll do it here! 
When I decided to propose years later, I looked up 
that a wedding would be more affordable there than in 
England or the Netherlands. So, I was ready with that 
information when she accepted my proposal.

What do you miss about England?
The people in England are rather polite, which I 
appreciate. I grew up in Winchester, not far from the 
Isle of Wight, an “Area of Outstanding Beauty.” 

My favorite time in England was in 2012, during the 
Olympics and the Queen’s Diamond Jubilee. Street 
parties everywhere, everyone very welcoming and 
friendly. It didn’t matter where you were from. Then 
attitudes changed about expats, immigrants, Europe . . 
. and then Brexit happened. Since then, I follow politics 
closely because that situation affected me so much.

What do you do for work?
I worked in England for years as a carpenter on 
historic, protected buildings, like cathedrals and even 

Windsor Castle. After suffering a severe head injury 
at a work site, I decided to make a career change. 
I studied history and earned an MA from Leiden 
University. Now I work for museums and recently 
finished a job with De Museum de Vier Quartieren 
Oirschot. 

Why did you choose the Irisbuurt? 
When we used to drive to Eindhoven from Deurne, 
we parked on this side of the city center. It feels like 
a village here, yet in the city. At night time it’s quite 
quiet. I go to Stadswandelpark with my dog every 
day, and on weekends we go farther to the Genneper 
Parken. 

Do you let your dog off the leash?
Never. He is a little-known breed called “Korean 
Jindo,” which the Korean army used. The hunting 
instinct cannot be bred out of them.  

How involved are you in the Irisbuurt?
My wife calls me an “extroverted introvert.” Once I’m 
brought out, I’ll have a good time. I have gotten to 
know a lot of people mainly through my dog. I probably 
know more dog names than people’s names!

Know your 
Neighbor- Gisi


