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Circusartiesten in de Iriswijk
Camiel (17, VWO) en zijn zus 
Nora (15, VMBO) zijn allebei gek 
van circus. Zó gek dat zij al een 
tijdje bezig zijn met hun eigen 
tweepersoonscircus ‘Kompas’. 
De Iriskrant zocht ze op in hun 
huis aan het pleintje aan de 
Adolf van Cortenbachstraat. 
Een huis waarvan dan ook alle 
hoeken en gaten vol staan met 
circusattributen. ‘Geen troep’, 
volgens Camiel, ‘allemaal 
inspiratie’. 

Hoe is die liefde voor het circus 
ontstaan? Camiel en Nora hebben 
de kneepjes van het vak geleerd 
bij kindercircus Simsalabim in 
Eindhoven. Camiel is al vanaf zijn 
6e  lid van dit circus.  Inmiddels is 
hij ‘gepensioneerd’ als circusartiest 
(tot je 16e mag je optreden); hij zit 
nu bij de leiding. Nora zit sinds haar 
10e bij dit kindercircus (na 4 jaar op 
de wachtlijst) en mag nog een jaar 
optreden. Ze gaat ook zeker door 
als leiding bij dit circus. Simsalabim 
was voor hen beiden niet genoeg. Ze 
wilden meer optreden en zaten vol 
leuke ideeën voor een eigen show. 

Blokhut
Een van hun eerste optredens gaven 
ze in 2018 bij De Blokhut en het 
is een traditie geworden om op te 
treden op de Iriscamping aan het 
begin van de schoolvakantie. In 2018 
was dat nog met een paar losse 
attributen, maar inmiddels is het 
uitgegroeid van ‘Het wonderlijke 
karretje’ tot Circus Kompas. De rode 
draad van hun optredens is dan ook 
de wereld. Hun acts hebben thema’s 
uit verschillende landen. Hun 
pistekleed, gemaakt door moeder 
Esther, heeft – hoe toevallig - het 
patroon van een ster, net als een 
kompas.  Ze treden nog steeds op 
met het wonderlijke karretje, al is 
dat inmiddels uitgebreid tot twee 

karretjes: één om de acts/spullen 
in te vervoeren en één karretje als 
onderdeel van de show met allerlei 
verrassende vakjes en bakjes. Ze 
hebben de karretjes zelf gebouwd en 
beschilderd. 

Optredens voor jong en oud
Inmiddels hebben ze opgetreden 
op een festival (als rondlopende 
act), in een verzorgingshuis en op 
een kinderboerderij. De komende 
zomer willen ze nog vaker optreden. 
Ze zijn dan ook in te huren voor 
kinderfeestjes, buurtfeesten en ook 
voor activiteiten voor ouderen. Een 
kinderfeestje duurt ongeveer 1,5 uur 
en bestaat uit een optreden van 20 
minuten gevolgd door een even zo 
lange workshop met als afsluiting 
een optreden door de kinderen zélf 
voor hun ouders. 
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keer, dat ik een ongeluk had met 
mijn Fordje. Wiel eronder uit, deuken. 
Om kort te gaan: totall-los. Maar jij 
hebt de auto toen helemaal gefixet 
en ik ben er toen nog heel Europa 
mee rond gereden. Maar dat gold 
niet alleen voor mij! Voor iedereen in 
de buurt stond je klaar. Voor Apk-
keuringen, reparaties en wat ze nog 
meer wilden. Voor de Apk- keuring 
moest je auto wel schoon zijn: “Ge 
kunt toch nie met zunne smerigen 
auto bij de garage aankomme.” En 
dan weer die glimlach!

Ook stond jullie deur altijd open. Effe 
een biertje of een kop koffie, er was 
altijd tijd. Samen met Rinie hoorde 
je de gesprekken aan. Gaf troost 
op jouw eigen manier: luisterend, 

Lieve Toon
Een goede buur is beter dan een 
verre vriend! Als er iemand is, die 
dit gezegde waar heeft gemaakt, dan 
ben jij het wel. 
In de zestien jaar dat ik op de 
Stuiverstraat woon, heb ik je leren 
kennen als iemand die vooral 
betrokken was bij iedereen. Meestal 
een beetje op de achtergrond, 
knikkend en af en toe glimlachend. 
Iedereen kon zichzelf zijn bij jou. 

Zonder oordelen. “Iedereen moet 
doen wat goed voor hen is”, leek je 
vaak te denken. Je zei het nooit. 
Je bekeek het van een afstandje 
en zag dat het goed was. En als 
het niet goed was dan liet je dit 
ook horen. “Zorg eens dat er een 
nieuw slot op die ketting komt” liet 
je mij weten. En eerlijk is eerlijk: 
het is er nog niet. Maar ik beloof je 
dat ik het nu snel ga regelen. “Het 
veldje”, zoals wij buurtgenoten het 
noemde. Wij konden onze auto 
daar neerzetten, als er weer eens 
geen plaats was in de straat om te 
parkeren. Maar het was meer. Het 
was een verbinding. En jij voelde je 
verantwoordelijk voor “ons’ veldje. 
Je zorgde dat wij onze auto’s weg 
konden zetten op een mooi gemaaid 
veldje. Ook zorgde je er voor, nadat 
er een aantal onverlaten hun auto er 
neerzette, dat er een mooie ketting 
kwam. De parkeergelegenheid was 
veilig gesteld. Want de auto’s waren 
niet alleen onze “heilige koe” maar 
ook die van jou. Er was niet veel wat 
niet jij kon oplossen. Zo ook die ene 

zonder oordelen. Lachte mee, als er 
weer eens iets raars gebeurt was. 
Soms kon je ook boos zijn als er 
weer eens iets verkeerd ging met 
Nederland. Rinie die dan zei: “Maakt 
oew eigen nie zo druk.” Maar voor jou 
was het belangrijk.
 
Lieve Toon, je was altijd een beetje 
op de achtergrond, maar ik en zo 
vele anderen, wisten altijd dat je er 
was. Je had alles in de gaten, zonder 
op de voorgrond te treden. En ik: 
ik was altijd blij als ik van school 
afkwam en jou in jou stoel zag zitten. 
We zwaaide even en ik dacht: hij 
weet dat ik thuis ben.

Man, wat zullen wij je missen!
- Noor
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Know your 
Neighbor
In this English-language series, we get 
to know people from the neighborhood 
who are not originally from the 
Netherlands. This time we meet Yasmin 
from Switzerland, who lives in a house 
together with other Design Academy 
students. Yasmin told the story of how 
her studies led her from graphic design to 
contemporary jewelry to researching the 
practice of farming.

Where in Switzerland are you from?
I come from a place that is 1.5 hours to the north 
of Zurich, called Schönholzerswilen, in the canton 
of Thurgau.
 
Had you lived outside Switzerland be-
fore moving here?
Yes, when I studied graphic design, I did an 
internship in Honolulu, and when I studied 
contemporary jewelry, I did a semester abroad in 
Stockholm. 
 
Wow, what is it like in Honolulu and 
Stockholm?
In Honolulu, everyone was surprised that I walked 
to work and advised me to be careful. Everyone 
went by car – and the bus was so slow that I could 

walk just as fast. I was really surprised at how 
friendly and welcoming people were. In Stockholm, 
I was surprised by how harsh the winter could be. 
 
How did you end up at the Design 
Academy?
My interest is in contextual design, but I am not a 
traditional designer. I am in between disciplines, 
always on the edges, where there is more freedom 
but less security. I was considering Amsterdam 
or Hasselt, but in those places the possibilities 
seemed either too broad or too narrow for my 
interests. When a friend told me to check out 
the Design Academy, I read about my course and 
thought, “This is perfect.” 
 
What is your MA thesis about?
I am doing field research in Switzerland, on 
farms near where I am from, as well as on 
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Specialiteiten
Camiel praat de show altijd aan 
elkaar. Daarnaast goochelt en 
jongleert hij en doet hij verschillende 
dierenacts. Ze hebben onder andere 
een net echte slang en een (namaak)
konijn. Nora is meer de acrobaat 
met acts als koorddansen, de 
rola (rol met plank) en de diabolo. 
Ze zijn allebei heel handig op de 
eenwielfiets. Oefenen doen ze in 
hun tuin maar ook op het pleintje bij 
de boomvlonder. Soms komen er bij 
het oefenen zoveel kinderen kijken, 
dat er spontaan een voorstelling 
ontstaat. Ze zijn samen steeds bezig 
om nieuwe acts te verzinnen, zodat 
hun publiek niet snel uitgekeken 
raakt. Bij hun jaarlijkse optreden 
tijdens de Iriscamping laten ze 
daarom niet alle acts zien, zodat 
er nog wat overblijft voor de 
kinderfeestjes.

Inspiratie
Om inspiratie op te doen (maar ook 
gewoon voor de lol) bezoeken ze ook 
vaak circusvoorstellingen. Zo zijn ze 
in de herfstvakantie naar het Circolo 
festival in Tilburg geweest en met 
de kerst naar het kerstwintercircus. 
De jongleerballen gaan meestal mee, 
bijvoorbeeld naar het Circolo festival, 
naar Parijs of zelfs naar school. 
 
Toekomstplannen
En de plannen voor de toekomst? 
Camiel wil graag naar de universiteit, 
maar dan wel naar een opleiding 
die ook raakvlakken heeft 
met circus en vermaak, zoals 
vrijetijdswetenschappen. Nora wil 
verder gaan met het vermaken van 

mensen. Ze zit nu op wat vroeger de 
groenschool heette, maar wil graag 
iets met theater en circus gaan doen, 
met uiteindelijk de circusopleiding in 
Tilburg.

Inhuren?
Zoals gezegd is Circus Kompas ook 
in te huren voor kinderfeestjes en 
evenementen. Ze zijn niet duur, 
zeggen ze zelf, maar vinden het wel 
leuk om een zakcentje te verdienen 
of om het verdiende geld verder te 
investeren in hun circus. Kompas 
is te vinden op Instagram onder 
circuskompas, op Facebook onder 
@circuskompas en je kunt ze ook 
bereiken via circuskompas@gmail.
com. 

- Carst
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farms in the Netherlands. I will look into the 
common narratives around farming, to find out 
how the romanticisation of farming is keeping an 
exploitative system in place.
 
Are you excited about the Dutch Design 
Week?
Sure, our collective will exhibit the project Material 
Profanation.
 
Did you learn Dutch? 
Before coming here, I was super motivated to 
learn Dutch. But my school offers one Dutch 
course that only accepts 18 people, for a school 
with several hundred students. So I would have 
to pay for a Dutch course, which I cannot really 
afford. I do not have that much contact with Dutch 
people because the program is full of international 
students, and the schedule is so full I barely have 
the capacity for anything else. 
 
Have you celebrated any Dutch holi-
days?
Yes, for King’s Day we sold orange jello shots to 
fundraise tuition costs for a fellow student. It was 
fun and very successful!
 
Are you active in the Irisbuurt?
The school program is really intense and consumes 
most of my time. I underestimated how much time 
it would cost! That said, I would like to be involved 
in the Blokhut’s moestuin about once per week, 
to work in the garden. I feel lucky to live in such 
a nice neighborhood. I think it’s the greenery that 
makes a difference. 

- Gisi

In Memoriam

Reinout Godschalk
7 juli 1952 – 2 september 2022

In Memoriam

Peer Verleg
28 december 1953 – 20 augustus 2022

Eind augustus is Blokhutvrijwilliger van het 
eerste uur Peer Verleg helaas overleden. 
Peer was  geregeld achter bar van zijn 

geliefde Blokhut te vinden. Hij was onder 
andere initiatiefnemer van Peers Café op 
de vrijdagavonden en  was een van de 

initiatiefnemers voor de komst van  een heuse  
pooltafel naar de Blokhut. Hij was nooit te 
beroerd om even bij te springen achter de 
bar of bij andere activiteiten en stond altijd 
klaar – ook telefonisch – om bijvoorbeeld 
problemen met de biertap op te lossen. 
Op 26 augustus vond zijn uitvaart plaats 

met – geheel in zijn stijl – een borrel in de 
Blokhut voor familie, vrienden, bekenden en 

buurtgenoten. We zullen hem missen!
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Het duurde even tot het allemaal 
rond was, maar inmiddels is 
het zover: de vereniging ‘Onze 
Geldropseweg’ is geboren! Vanuit de 
vereniging ontstaan de komende tijd 
twee hele mooie dingen:

1.	 Een groot buurtenfeest/braderie/
markt op zondag 25 juni

2.	 Aankleding van de straat met 
kunst en gezelligheid

Save the date (en je kraampje)
De winkeliers, vastgoedeigenaren 
en bewoners slaan de handen ineen 
om een fantastische middag te 
organiseren, maar daar kunnen we 
wel wat hulp bij gebruiken. Dus, 
naast dat je alvast je agenda leeg 
veegt, nadenkt of je een kraampje 
wil huren en je feestkloffie klaar legt, 
kunnen we nog wat hulp gebruiken 
die dag.
We zoeken nog:
•	 Kinderactiviteiten
•	 Een vormgever voor posters en 

flyers
•	 Vrijwilligers voor het op- en 

afbouwen
•	 Muzikale invulling
We horen het graag via info@
geldropseweg.nl

Thuiswerken
Yes, we mogen aan de gang met de 
subsidie die we ontvangen hebben 
voor de Geldropseweg! De aanvraag 

’t dansen van de rivier zingt de 
kiezelsteen tot volmaaktheid!

“Is het u ernst? Grijp dan de minuut 
om dat wat ge droomt, te beginnen. 
Durf draagt in zichzelf talent, macht 
en toverkracht. Wees moedig en uw 
geest zal vlamvatten. Begin en het 
werk zal voleind worden.”
Goethe

Deze tekst schilderde Anneke 
boven de ingangsdeur van An’s 
Muziekparadijs: de SRV-loods 
die zij rond 2010 kon kopen in de 
A.v.Cortenbachstraat 95.

En...het was haar ernst, getuige de 
vele tientallen muziekinstrumenten 
die An verzamelde uit de hele 
wereld: djembe’s, fluiten, een 
marimba, een ukelele, een piano, 
kleine percussie-instrumenten, 
shakers etc., om eenieder het plezier 
van muziek maken te laten beleven. 
Zij had de gave om iedereen te laten 
spelen, te laten zingen. Ook al was 
je er zelf van overtuigd dat dit te 
moeilijk zou zijn. Het lukte haar je 
te laten glimlachen over je talenten. 
Het woord “niet” kwam in geen 
enkele zin bij haar voor! “Ga positief 
staan - handen langs je lijf, voeten 
naast elkaar - voor wat jij wil, en het 
gebeurt!”

Annekes onuitputtelijke, kleurrijke, 
creatieve, spirituele, muzikale, 
inspirerende, empathische, 
humoristische en expressieve geest 
heeft zoveel mensen geraakt door 
haar zang, dans en percussie, door 
haar beeldboeken, schilderijen 
en teksten. Zo was Anneke, op 
haar eigen wijze, bruisend van 
perfectionisme, een 
inspirator voor ons 
waardoor wij groeiden 
naar onze eigen wijs-
heid! Het labyrint dat op 
de vloer geschilderd is 
in haar Muziekparadijs, 
staat hier dan ook voor.

Naast privé-
muzieklessen, lesgeven 
aan een schoolklas en percussieles, 
was An ook dirigent van de 
Wereldkoren Umoja en Kuzobond 
en het koor Het Klinkende Lied. Ze 
deed ook aan “wei-zingen” in de 
zomermaanden bij de Genneper 
Hoeve.

Vele optredens maakten wij 
samen mee. Begeleid door haar 
trouwe groene bus met de 
opdruk: “Waar gaat mevrouw 
Beukenoot nu weer naar toe?” 

zongen wij bij Fakkeltochten, in 
het Bonifatiuspark, als onderdeel 
van flashmobs in de Heuvel en 
in de stationshal. We zongen en 
speelden in de Muziekkiosk, op 
de Boomvlonder, in de Blokhut, bij 
het Wasven. Het hoogtepunt was 
beslist de Wereldmuziekvoorstelling 
‘ZONNEKLAAR’ op landgoed Lux et 

Terra in Lierop op 
9 juli 2017. Deze 
grootse klus werd 
geklaard met 
90 zangers en 
muzikanten onder 
haar regie!

Toen werd het 
vrijdagmorgen 
25 november - 

8.00u. Al zingende de Gayatri Mantra 
‘Om bhur bhuvaha svaha’, deden de 
anesthesist en het hele team hun 
werk bij An’s open hartoperatie. 
Er ontstonden complicaties – 
maandagavond 28 november 2022 
om 20.08u. is Anneke overgegaan.

‘Ohm na ma Shivaya’
-Mirjam en Noor
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is goedgekeurd door de gemeente en 
we mogen nu met de deelprojecten 
aan de slag. Maar wat zou het ons 
mooi lijken om de kunstwerken te 
laten ontwerpen en produceren door 
buurtgenoten! Geen vrijwilligerswerk 
dit keer, maar jouw kans als 
kunstenaar om binnen het thema 
‘thuis’ onze eigen Geldropseweg aan 
te pakken.

Waar gaan we mee aan de slag?
•	 Een toegangspoort
•	 Huiselijke poefjes
•	 Thuiskunst in de borders

“Waar gaat 
mevrouw 

Beukenoot 
nu weer naar 

toe?”

•	 Ambachtsborden
•	 Sfeerverlichting
•	 Green walls
•	 Graffiti-muren en -plekjes

Meedoen? Laat het weten via info@
geldropseweg.nl

-Linda

Feestbeesten en 
creatievelingen gezocht! 
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 Column Naar mijn mening
Door Jorinde

Het is iets van alle tijden. 
Door Corona is het echter 
onder een vergrootglas 

komen te liggen en pijnlijk uitvergroot. 
Meningsverschillen. Hele avonden tele-
visie worden gevuld met praatprogram-
ma’s waar werkelijk iedereen zijn of 
haar mening kan en mag verkondigen. 
Je hoeft er geen hersencellen voor te 
hebben. Je hoeft er zelfs niet over te 
hebben nagedacht. Je braakt gewoon 
een willekeurige mening de wereld in. 
Vooral met veel overtuiging en mis-
schien zelfs een licht verontwaardigde 
stemverheffi ng. Slechts een zeldzame 
enkeling heeft een weldoordachte en 
goed gefundeerde mening die ook 
werkelijk zinnig klinkt. Deze enkeling 
die wel iets verstandigs te zeggen heeft 
en met gefundeerde informatie komt, 
wordt overschreeuwd door de rest. 

In de afgelopen twee jaar gaat het 
avond na avond alleen nog maar over 
Coronabesmettingen, Coronamaat-
regelen, Coronavaccinaties en vooral 
wat iedereen daar dan vervolgens van 
vindt. Soms wordt Corona even opzij 
geschoven voor een moord op een 
bekende Nederlander, vermeende 
zedenmisdrijven achter de coulissen 
of huiselijk geweld door een BN-er. En 
ook daar heeft vervolgens weer ieder-
een een ongenuanceerde mening over. 
Op alle slakken wordt zout gelegd. 
Iedere uitspraak wordt van intentie en 
nuance beroofd. De verontwaardiging 
is enorm. Het gaat niet eens meer om 
het onderwerp, maar we willen vooral 
wat te mopperen hebben. En al die me-

ningen, weet je: I don’t give a fuck. Wat 
kan mij het in hemelsnaam schelen wat 
Jantje of Pietje vindt? Heb ik er zelf dan 
geen mening over? Meestal wel natuur-
lijk, maar soms niet, nee. Dan neem ik 
niet de moeite om me ergens dusdanig 
in te verdiepen om een weloverwogen 
oordeel te kunnen vormen. Een mening 
is slechts een oppervlakkige bevinding 
van een situatie. Het is in ons prehis-
torische brein geplaatst om situaties te 
kunnen inschatten op mogelijk gevaar. 

Na die inschatting, kan je je afvragen: 
oké, dit is de situatie. Kan ik daar iets 
mee? Zo ja, dan bepaal je een stra-
tegie voor jezelf. Niet voor anderen, 
voor jezelf. Moet je er ook iets mee? 
Soms wel, soms niet. Je kunt er voor 
kiezen om je mee te laten voeren op je 
gekozen pad zonder jezelf een actieve 
rol toe te eigenen. 

Je mag gewoon je eigen mening 
vormen en je hoeft deze niet eens te 
delen met de rest van de wereld. Is dat 
niet mooi? Ik denk overigens dat de 
media een zeer  dubieuze rol heeft in 

verslaglegging. Als er een onderwerp 
voorbij komt waar je toevallig meer van 
weet dan de gemiddelde lezer of kijker, 
merk je pas hoe eenzijdig en ontdaan 
van diepgaand onderzoek journalistiek 
veelal te werk gaat. Misschien een 
gevolg van de snelle maatschappij 
waardoor gedegen onderzoek te veel 
tijd vergt en daardoor vaak niet moge-
lijk is? Hoe vaak heb ik (net als mijn 
naasten) al moeten concluderen dat de 
verslaglegging vooral gericht is op het 

effect, sensatie zelfs mis-
schien, en zoveel minder 
gebaseerd op de volledige 
werkelijkheid? 

Het bekt natuurlijk ook veel 
lekkerder als je een minder 
genuanceerde stelling 
de wereld in slingert. Het 
effect is veel groter, de ver-
ontwaardiging dus ook. En 
ja, dan is jouw artikel mis-
schien wel het gesprek van 

de dag. Dat er bewust feiten worden 
weggelaten, uit effectbejag, vergeten 
we voor het gemak. Natuurlijk maken 
mensen enorme fouten en daar moet 
iets van gevonden worden door de 
mensen die daarvoor zijn opgeleid en 
aangesteld. Wetenschappers, rechters. 
Maar niet door een toevallige BN-er. 

Anderzijds kunnen op deze manier 
onderwerpen aan het licht gebracht 
worden die het zeker waard zijn om be-
sproken te worden. Als een soort lan-
delijke brainstormsessie. met als doel 
een maatschappelijke kentering teweeg 
te brengen. Dat is misschien nodig om 
onze normen en waarden bij te stellen - 
als dit niet af en toe gebeurde, zouden 
we wellicht nog steeds de opvattingen 
van een neanderthaler hebben. 

Ik wil mijn aandacht en energie richten 
op zaken die opbouwend zijn, die een 
positief doel dienen. Ik wil onderdeel 
zijn van de oplossing, niet van het 
probleem. Dus ik trek me terug. Ik hoef 
niet overal een mening over te hebben. 
Ik roddel niet. Ik luister naar mensen 
die hulp nodig hebben. Ik richt mijn 
aandacht en energie op zaken in mijn 
directe omgeving en invloedssfeer. Als-
of het zo moest zijn las ik deze quote 
vandaag “No response is a response. 
And it’s a powerful one. Remember 
that”. En dat is dan weer mijn mening. 
:)

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80

5611 SK Eindhoven
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“Ik wil mijn aandacht en 
energie richten op zaken 
die opbouwend zijn, die 
een positief doel dienen”

6 7

Know your 
Neighbor
In this English-language series, 
we get to know people from the 
neighborhood who are not originally 
from the Netherlands. This time we 
meet Ayça and her husband Aytunç, 
from Turkey. They have lived in the 
Irisbuurt for a year, and their love for 
music has already connected them 
with many of their neighbors.

Where in Tur-
key are you 
from?
Ayça: I am 
from Izmir and 
Aytunç is from 
Antalya. We met 
in Istanbul (via 
Tinder!) and 
we are now 
married.

How did you end up in Eindhoven? 
Aytunç: I studied electronics 
engineering, and ten years ago I 
came to Eindhoven for “Robo Cup,” 
a Europe-wide robotics competition. 
I liked the city! So when Philips 
recently offered me a job here based 
on my LinkedIn profile, we decided 
to come here to live. 

Did you win the competition?
Aytunç: Almost. Our university team 
got second place.

“We have 
already played 
music at the 

Blokhut’s 
event”

De Blokhut (ons eigen sfeervolle 
buurthuisje schuin achter de Jumbo, 
voor wie het nog niet weet)  is 
na corona weer helemaal up and 
running. Dat bleek wel uit de zeer 
goed bezochte nieuwjaarsborrel. 
Na de toespraak van het bestuur 
en de bewonersorganisatie 
meldden zich heel veel vrijwilligers 
aan die nu verzameld zijn in een 
Whatsappgroep genaamd Blokhut 
Hulptroepen. Wil je er ook bij? Stuur 
dan een appje aan 0642475677 of 
een mail aan blokhut.agenda@gmail.
com.

Kindercarnaval
Ook was het kindercarnaval op 
carnavalszondag zéér goed bezocht. 
Binnen puilde het uit van ouders die 
elkaar ontmoetten bij een glaasje 
bier. Buiten renden de kinderen 
vrolijk in het rond. Zo’n drukte 
hadden we niet verwacht. Rond 16.00 
uur moest er nog een koerier naar 
de groothandel om vaten bier bij te 
halen. 

Peers Café op vrijdagavond
Vanaf 10 maart gaat De Blokhut 
iedere vrijdagmiddag/avond open. 
De activiteit heet ‘Peer’s café’ naar 
onze actieve barman Peer Verleg die 

in augustus overleden is. Vaak zal 
er dan laat in de middag gegeten 
worden (pizza, breng en braai bbq, 
eetcafé) en  aansluitend kan er 
gebiljart of gewoon gekletst worden, 
of komen er dj’s uit de wijk. Houd 
dus de vrijdagavond in de gaten, ook 
als je gewoon zin hebt om de week 
af te sluiten met een vrimibor!

Kinderactiviteit woensdagmiddag
Intussen is ook de kindermiddag 
weer op stoom. Ellen heeft het 
stokje overgenomen van Maura 
om deze te coördineren. Iedere 
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur 
kunnen kinderen knutselen, sporten, 
pannenkoeken eten, et cetera. 
Houd de posters in de wijk en de 
Facebookpagina in de gaten. 

Pubquiz
Iedere 2e dinsdag van de maand 
begint om 20.30 uur de fameuze 
pubquiz onder leiding van quizzmiss 
Jonneke Reeser. Stel een team 
samen van 5 personen of kom 
gewoon en sluit je aan bij een team 
dat nog niet compleet is. Met z’n 
vijven weet je altijd wel iets! 

Er kan méér
Maar… er kan nog veel meer in De 

Blokhut weer up 
and running

Not bad! What was it that you 
liked about Eindhoven?
Aytunç: It was big enough and small 
enough. Istanbul is huge and the 
crowdedness can be disturbing. 

How did you end up in the Iris-
buurt? 
Ayça: At first we stayed in the 
Holland2Stay apartments. Then we 
were looking for an affordable place 
with a small garden, and I found 
this place via Parius just by chance. 
Aytunç works at the High Tech 

Campus so the location 
is good. 

What is the food that 
you most miss from 
Turkey?
Aytunç: We can easily 
find the ingredients 
here for most things 
we want to cook. 
What I miss most is 

a traditional Turkish kabob that has 
not been adapted for the Dutch 
palate. 

Ayça: In Izmir they have a lot of 
special plants for eating, and you 
can make salad with them. It’s these 
fresh herbs that I miss.

Do you have plans to work, Ayça?
Ayça: I studied musicology at 
the conservatory in Turkey, and 
I am planning on starting my 
own business to teach music to 
children. I use a special pedagogy 

from Germany for teaching music 
appreciation to preschoolers, called 
“Orff Schulwerk.”

Are you active in the Irisbuurt? 
Ayça: Yes! We have already played 
music at the Blokhut’s event called 
“Music with Neighbors.”  And I also 
sing every other Monday with the Iris 
choir, which is really satisfying for 
me. I am the only non-Dutch person, 
but everyone is very welcoming and 
helpful. I want to learn Dutch, so it 
helps.

- Gisi

Blokhut. Zo ging met de feestdagen 
het kerstdiner niet door omdat we 
te weinig vrijwilligers konden vinden 
om het te organiseren. En ook was 
het heel stil bij De Blokhut met oud 
en nieuw. En dat is wel eens anders 
geweest… Dus: heb je zin om af en 
toe bij te springen, meld je aan voor 
de hulptroepen! Denk bijvoorbeeld 
aan:
•	 Koningsnacht en -dag
•	 Pizza’s bakken op vrijdagavond
•	 Helpen koken bij het eetcafé, 

ook af en toe op een vrijdag
•	 Tappen bij evenementen en 

feesten
•	 Nu al meedenken over kerstmis 

en oud en nieuw
Meedenken of meehelpen? Stuur een 
appje aan 0642475677 of een mail 
aan blokhut.agenda@gmail.com. 

- Carst

Deze keer van een fijne plek in de 
kern van de Iriswijk! Helaas hebben 
we geen reactie gehad op de 
vorige foto, die gemaakt was bij ‘t 
Augustinianum. Maar wellicht, met 
de lente in aantocht, gaan we weer 
lekker aan de wandel en spelen de 
kinderen weer samen buiten. Dé 
gelegenheid om even een kiekje te 
maken bij deze afbeelding, en het 
dan op sturen voor 1 mei naar:
kijkindewijk@jongeluijs.nl

Leuk als jullie foto te zien is in de 
volgende Iriskrant! En begin 2024 in 
de blokhut Veel wandel-, speel- en 
fotografeerplezier!
- Marjon

Kijk in de wijk



trek?

Cafetaria Stap Us In
Geldropseweg 51
5611SC Eindhoven

Bestel: 040-2930038

Uw fietsenmaker voor 
onderhoud en reparaties, 

Leenderweg 119, Eindhoven
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Augustus 
bestaat 
één jaar
Wanneer deze Iriskrant bij jou op de 
deurmat valt, wonen mijn vrouw Sonja 
en ik precies één jaar in ons huis in Au-
gustus. Er woonden al eerder mensen 
in het project, en de laatste opgele-
verde huizen werden geloof ik pas in 
april betrokken. Maar laten we voor het 
gemak even zeggen dat Augustus nu 
een jaar bestaat.

De wijk begint nu echt te leven. Bijna 
alle tuinen zijn aangelegd en overal 

hangen gordijnen. Dat laatste was 
heel lang niet het geval, en dat was 
best leuk, want gluren bij de buren 
werd daardoor wel heel eenvoudig. 
Parketvloeren, laminaat en grote en 
kleine tegels. Iedereen heeft zijn eigen 
smaak, iedereen heeft zijn eigen bud-
get. En dat zie je overal. Tuinen worden 
door bewoners met groene vingers zelf 
aangelegd, terwijl de bewoners aan de 
overkant van de straat ervoor kiezen 
om een (duur) hoveniersbedrijf in te 
schakelen.

Een bont gezelschap van verschillende 
types mensen bevolkt ons ‘wijkje’. Dat 
maakt het leuk, dat maakt het gezellig. 
Wat er echter nog ontbreekt, zijn vogel-
tjes. Kauwen, duiven en Vlaamse gaai-
en (en een paar verdwaalde meeuwen) 
zijn er genoeg, maar merels, mussen, 
roodborstjes, kool- en pimpelmezen 

zijn nergens te bekennen. Hopelijk 
komen ze als alle tuinen vol staan met 
nieuwe bomen, struiken en heggen, 
waar mijn gevleugelde vrienden zich 
tegoed kunnen doen aan wormpjes, 
torretjes, besjes en zaden.

Oh, en voor wie het nog niet wist: 
het eerste huis in Augustus is alweer 
verkocht. Via via hoorde ik dat ook hier 
ruim boven de vraagprijs is betaald. 
Dat is natuurlijk heel leuk om te horen, 
maar voorlopig blijven Sonja en ik hier 
nog wel even wonen. Want ondanks 
dat we bijna nergens meer naar binnen 
kunnen kijken en de vogeltjes ons nog 
niet gevonden hebben, hebben we het 
hier reuze naar onze zin. Op naar jaar 
twee!

 -Tekst en foto: Serge van Uden

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95
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Iris Elektrick wil 
uitbreiden
Wie in de buurt van de Gabriel Metsulaan en Voorterweg 
woont zal ze wel eens hebben gezien: de auto’s van 
Iris Elektrick. Onze 1e deelautogroep functioneert nu 
inmiddels met 3 auto’s en is zelfstandig. Stichting Iris 
Elektrick wil graag uitbreiden. De tijd is er rijp voor. Durft 
u in te stappen? Moeilijk? Nee helemaal niet en het kan 
op vele manieren.

Autodelen: goed voor wie?
Autodelen is voor iedereen die niet elke dag de auto 
meeneemt naar het werk. Natuurlijk, je eigen auto geeft 
je een gevoel van vrijheid of van status. Autobezit is ook 
een gewoonte. Het zijn de dertigers en ouder die auto’s 
bezitten.
Jongeren zijn al vaker gewend om een fiets, scooter en/
of auto te huren. Gelukkig, want auto’s nemen ontzettend 
veel openbare ruimte in beslag. Kijk maar eens op foto’s 
van direct na de oorlog. Ook maken ze lawaai en stoten 
vervuilende stoffen uit. Zelfs als we iedereen in een 
elektrische auto zetten, lossen we die problemen niet 
duurzaam op.

Veel mensen weten ook niet wat de auto die ze bezitten 
per km kost. De ANWB rekent het exact voor. Stel dat je 
een goedkope auto hebt gekocht uit, zeg, 2010, je niets 
afschrijft en zo’n 5000 km per jaar rijdt. Dan betaal je 
minstens 40 tot 60 cent per km.
De autodelers in Iris Elektrick groep 1 rijden voor 30 
cent/km een Toyota Aygo, of een elektrische IONIQ en 
binnenkort een 2e elektrische auto. Onze groep telt 
17 bestuurders. De 2 elektrische auto’s zijn collectief 
aangeschaft.

Energieprijzen rijzen de pan uit
Heel Nederland was in rep en roer de afgelopen 8 
maanden over de draconische energieprijzen. Alle 
ballen gingen op verlaging ervan. Sommigen met echt 

kleine beurzen keken breder dan woningverwarming, 
thermostaat-instellingen en douchetijden. Zij moesten 
wel. Nederland schrok wakker uit een comfortabele roes. 
“Never waste a good crisis” is een gevleugelde uitspraak. 
Dus laten we daarom eens verder kijken.

Hoe kunt u ook starten met delen?
Tot nu toe streefde Stichting Iris Elektrick naar de 
oprichting van een nieuwe groep van tenminste 5 
huishoudens. Dan verleent de gemeente je namelijk 1 
‘eigen’ parkeerplaats. Maar groei kan ook veel natuurlijker. 
Start bijv. door een auto te delen met je ‘buren’ en doe 
er 1 weg. Dat scheelt je 50% in de kosten. Dan kan je 
experimenteren zonder veel risico. Het enige wat je nodig 
hebt is een contractje tussen de delers, lidmaatschap 
van deelauto.nl van 20 euro per jaar per bestuurder en 
een verzekering via Centraal Beheer. De Stichting kan je 
daarbij helpen. Daar zijn we voor en dat doen we graag: 
mail@iris-elektrick.nl

Wat als ons dat lukt?
Elke opgeruimde auto is er 1. De ruimte ervoor op straat 
kunnen we voor iets anders gebruiken. Om te spelen, 
te verblijven, te ontmoeten; voor meer groen, water en 
wadi’s. Dat maakt het leefgenot groter, de stad koeler en 
de levert behoud van biodiversiteit. Dat zullen we nog 
hard nodig hebben de komende tientallen jaren. Doe 
mee!

ZZP’er 
in de 
Iriswijk
Wie niet weet dat er aan het 
begin van de Breitnerstraat 
een aantal kleine bedrijfjes 
zit, woont niet in de Iriswijk. 
Esther Peels (geboren en 
getogen in Stratum) weet er 
alles van want zij woont al 13 
jaar in de Iriswijk én ze werkt 
als zzp’er in een pand aan de 
Breitnerstraat. 

Als je door de ramen kijkt van 
Breitnerstraat 6, zie je in eerste 
instantie een oerwoud. Even twijfel 
ik want ik zoek een kapsalon, maar 
als ik de deur open doe sta ik toch 
echt in een kapperszaak. Het is er 
een met héél veel planten en het is 
de werkplek van Esther. Ze huurt er 
een stoel. 

Zoals voor velen, was de corona-
tijd voor Esther een moment om 
van koers te veranderen. Het was 
niet zo dat ze al jaren dacht: laat ik 
eens voor mezelf beginnen. Sterker 
nog, ze dacht altijd: dat is niks 
voor mij! Toen haar contract niet 
werd verlengd omdat haar baas 
door de restricties in coronatijd 
geen zekerheid had (en kon bieden) 
ging het roer om.  “Waarom ga je 

niet verder als zelfstandige” zei 
haar baas. En hoewel Esther het 
ontzettend spannend vond, besloot 
ze ervoor te gaan. 

De fijne kneepjes 
“Ik ben al dik 26 jaar kapster en ik 
heb op veel plaatsen gewerkt” vertelt 
Esther. “Als je voor een baas werkt 
is alles geregeld maar ondernemen 
is meer dan knippen”. De eigen 
vrijheid vindt Esther fijn en ook dat 
ze zelf kan bepalen wanneer ze vrij 
neemt. Het was even lastig maar 
uiteindelijk vindt ze het leuk: “ik heb 
noodgedwongen goed leren plannen”. 
Esther lacht als ze vertelt dat ze 
in het begin maar wat deed, maar 
het gaat haar inmiddels goed af als 
zelfstandige. Ze laat me trots haar 
eigen productenwand zien en ze 
vertelt dat ze de fijne kneepjes van 
het zzp’er-schap inmiddels wel kent. 
Ze krijgt het steeds drukker. Dat 
is ook niet gek want ze is allround 
topstylist en ze is gespecialiseerd in 
knippen en kleuren.

Wie: 	 Esther PeelsBedrijf:	 Esther Peels HairartistTak van sport:  	Kapsalon

Werk is hobby
Werken als kapster vindt Esther 
puur een hobby. Het allerleukste 
vindt ze de omgang met mensen en 
een eigen klantenkring opbouwen. 
Daarnaast geniet ze ervan dat ze 
met haar werk mensen blij maakt; 
ze vindt het ook gewoon gezellig om 
met haar klanten te babbelen. De 
administratie en acquisitie vindt ze 
wel voelen als werken. Dus beste 
lezers: ga gewoon eens bij haar langs 
en gun jezelf een good-hair-day. 
Minder werk (acquisitie) meer hobby 
(knippen) voor Esther! 

Wil je eens bij Esther langsgaan? 
Haar vaste tijden zijn maandag en 
dinsdag van 9 tot 9 maar op andere 
tijden staat ze ook graag voor je 
klaar. Gewoon even een belletje naar 
06-19858844 en ze vertelt je zelf wat 
de mogelijkheden zijn. Esther werkt 
eventueel ook ambulant dus ze komt 
soms ook bij klanten thuis (maar 
ehh… dan mis je wel dat gezellige 
oerwoud van Breitnerstraat 6). 

- Janne

Ben jij zzp’er en wil je ook een keer in deze rubriek verschijnen? 
Meld je aan via tinyurl.com/IrisOproep.

Deelauto
+

< 40ct/km
+
+
+
-
ja

Privé auto
-

> 40ct/km
-
-
-
-

nee

kosten per
kilometer
Gebruik openbare ruimte
Milieuwinst
Versterking sociale contacten
Vervuilende stoffen
Voor iedereen haalbaar
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Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen sinds dit jaar meezingen in 
het allereerste Irisbuurt Kinderkoor. Het koor begon op 27 
januari en komt sindsdien elke vrijdag na school bij elkaar 
in de Blokhut om samen te zingen. 

Onder leiding van Patricia Smulders, die een echte 
zangjuf is, leren ze nieuwe liedjes en ontdekken ze de 
basis van muziek. Klappen op het ritme van je eigen 
naam bijvoorbeeld. Maar natuurlijk gaat het vooral om de 
lol van het samen zingen. Ieder liedje klinkt dan mooier!

Dankzij een gift uit een familiefonds kost het maar € 2,50 
per keer om mee te mogen doen. Dat is een tientje per 
maand. Of € 100,- voor een heel schooljaar. Niet te veel 
toch? 

Sinds de start in januari hebben al veel kinderen het 
Irisbuurt Kinderkoor ontdekt. Maar er kunnen nog altijd 
meer kinderen meedoen. Het koor is er voor kinderen van 
6 – 10 jaar. Het komt iedere vrijdag van 15.00 – 16.00 uur 
bij elkaar in de Blokhut.

Aanmelden kan door dit formulier in te vullen: https://
vocaalatelier.nl/kinderkoor-irisbuurt/
Bellen kan ook: Patricia Smulders (06-10493963) of 
Tonnie Vossen (06 – 2040 9728).

Wil je horen hoe het klinkt? Dan moet je nog even geduld 
hebben. Als het bijna zomervakantie is, komt er een 
eerste optreden, samen met de ‘grote’ zangers van dat 
andere koor in de buurt: het Iriskoor.

Volop enthousiasme in het 
Irisbuurt Kinderkoor

Met enige regelmaat is onze 
wijkgenoot Noor op het pad 
naar de Jumbo op haar 
hurken te vinden terwijl ze 
onkruid wiedt en zwerfafval 
opruimt. Hoe toegewijd 
ze dit ook doet, het afval 
ligt er alweer sneller dan 
zij haar hielen kan lichten. 
Net zo betrokken bij het 
schoonhouden van onze wijk 
is Emile. 

Emile en Noor kwamen elkaar tegen 
op de hoek van de straat en raakten 
in een gepassioneerd gesprek 
hierover verwikkeld. Hoe kun je een 
gepassioneerd gesprek over afval 
voeren, denk je nu? Afval is een 
onderdeel van onze maatschappij. 
Het zorgvuldig omgaan met afval 
heeft te maken met respect voor 
elkaar en voor onze leefomgeving. 
Genoeg reden voor passie dus. 
Tijdens het gesprek constateerden 
zij dat er veel onwetendheid bestaat 
over het hoe, wat en waarom van 
afval. 

Op hun verzoek publiceren we in 
de Iriskrant nadere informatie over 
het afvalbeleid en andere prettige 
regelingen die daarmee verwant 
zijn. Want hoe is het afvalbeleid in 
Eindhoven eigenlijk geregeld?

Cure Afvalbeheer is een 
samenwerkingsverband van de 
gemeenten Eindhoven, Geldrop-
Mierlo en Valkenswaard. Zo’n 
100 medewerkers zijn dagelijks 
in de weer om van ruim 135.000 
huishoudens het afval in te zamelen. 
Dit doen ze door het legen van de 
kliko’s / containers maar ook door 
het beheren van milieustraten voor 
grof afval en klein chemisch afval. 
Eigenlijk is Cure dus de oppergod van 
de afvalverwerking.   
www.cure-afvalbeheer.nl
www.mijnafvalwijzer.nl
telefoon: 040-2500130

Cure milieupas: Ieder adres (niet 
bewoner, maar adres) heeft een 
eigen Cure milieupas. Deze geeft 
toegang tot de milieustraat en de 

ondergrondse containers. Woon je 
in een appartement of is je grijze 
container vol? Dan kun je met 
behulp van deze pas gebruik maken 
van een ondergrondse container in je 
postcodegebied. 

Milieustraat (Lodewijkstraat 9 en 
Achtseweg Noord 41):  Op de Cure-
website zie je wat hier precies 
ingeleverd mag worden en hoe je 
dat moet doen (grof afval en klein 
chemisch afval). De milieustraat is 
dagelijks geopend van 10 tot 17 uur 
(zaterdag al om 9 uur en zondag 
gesloten). Maar wat doe je als je geen 
vervoer hebt en je toch die kapotte 
kast netjes wilt inleveren? Dan vraag 
je een kennis die een auto heeft om 
te helpen of zet je een oproepje op 
de facebook-pagina ‘Oog voor de 
Irisbuurt’. Heb je zelf geen facebook? 
Dan wil je buurvrouw of -man dit 
vast wel even voor je doen.  

Cure app en Buiten-beter-app: 
Er zijn ook nog twee handige apps 
die je kunt gebruiken voor meer 
informatie. Dat zijn de Cure-app 
en de Buiten-beter-app. Deze zijn 
beiden gratis en te vinden in de 
app-store op je mobiele telefoon. 
Ook hiervoor geldt: lukt het niet om 
deze op je telefoon te zetten, vraag 
het even aan kennissen of aan de 
buren. Natuurlijk zijn er ook nog altijd 
mensen die geen mobiele telefoon 
of appmogelijkheden hebben, dan 
adviseren we om je buren te vragen 
je te waarschuwen als het tijd is 
voor de kliko of oud papier. Alle 
informatie is ook te vinden op de 
eerder genoemde website van Cure.
		
De genoemde ‘buiten-beter-app’ is 
bedoeld om een melding te doen 
bij de gemeente bij overlast zoals 
het illegaal storten van afval. De 
wijkbewoners zijn in veel gevallen de 

ogen en oren van de gemeente. Als 
je het niet meldt, weten ze het niet 
en kunnen ze er ook niets aan doen. 
Je weet nu waar je je afval op een 
goede manier kwijt kunt, dus laat de 
voorjaarsschoonmaak maar komen 
en geef ruimte aan je lentekriebels.
- Jorinde

Hoe houden we onze 
wijk schoon?Deel 1

English
Who is that woman so often 
found squatting on the path 
to the Jumbo pulling weeds 
and cleaning up litter? That is 
our neighbor Noor. Despite her 
dedication, the trash shows up 
again faster than she can get to 
it. Equally invested in keeping 
our neighborhood clean is our 
neighbor Emile. 

Emile and Noor ran into each 
other on the street and got 
into a passionate conversation 
about this issue. During their 
chat, they concluded that 
there is much that people in 
the neighborhood seem not to 
know about the how, what, and 
why of waste. 

Scan the QR 
code, read 
the full article 
and learn 
everything 
about waste 
policy and 
services.



Ik zit in de trein en 
forens naar huis. Ik heb 
me teruggetrokken in 

het hoekje van de treincoupé. Het 
is niet druk en ik geniet van mijn 
besloten zitplaats. De cadans van het 
ritme van de trein werkt rustgevend. 
De ramen in de coupé zijn vies. Dat 
zijn ze altijd eigenlijk. Door het vuil 
kijk ik naar buiten en zie een waterig 
zonnetje schijnen over de weilanden. 
Het vroege lentegras oogt fris. De 
bomen zijn nog grotendeels kaal 
maar laten van dichtbij al voorzichtig 
knoppen en jong ontluikend blad 
zien. Zojuist heb ik op het station de 
nieuwe Happinez gekocht. Eens zien 
wat voor interessante, leerzame of 
inspirerende artikelen het tijdschrift 
me gaat bieden. 

Na de eerste luchtige artikelen stuit 
ik op een artikel over een Japanse 
levensfilosofie. Eerlijk gezegd voel 
ik niet echt een connectie met 
Japan. Ik begrijp de mensen niet, 
de cultuur niet; behalve sushi, 
begrijp ik het eten ook niet. Maar 
goed, vol optimisme begin ik aan 
het artikel en al snel voel ik een 
juichend gevoel in mijn maagstreek. 
Hoe herkenbaar. Dit is wat ik altijd 
al doe. Dit is precies wat ik bedoel. 
Ik heb er ongetwijfeld zelfs al 
eerder over geschreven. Weliswaar 
zonder het een naam te geven, maar 
toch. De beschreven filosofie is zo 
helemaal “ik” dat ik het bijna niet 
kan geloven. Waar gaat het dan over, 

vraag je je af? Het gaat over Shinto: 
een filosofie met een grote liefde 
en eerbied voor de natuur, waarbij 
rituelen draaien om schoonmaken in 
alle vormen. 

Het Japanse woord voor vervuiling  is 
‘kegare’ en je hebt ‘kegare’ in allerlei 
vormen. Natuurlijk om je heen, in 
de vorm van luchtvervuiling, een 
vieze vloer en ongewassen ramen, 
maar ook in jezelf. Lichamelijk 
maar meer nog geestelijk. Ballast, 
trauma, emoties, wat dan ook. Wie 
vuil is door stress, woede of zorgen 
kan niet in contact komen met de 
zuivere energie van de natuur, van 
jezelf. Want zelf maak je ook deel 
uit van de natuur. En hoe ga je al 
die ‘kegare’ dan te lijf? Gewoon 
‘niet lullen maar poetsen’ dus. 
Door simpel fysiek aan de slag te 
gaan en te gaan schoonmaken. Ja 
precies: vloeren dweilen en ramen 
lappen. Door het schoonmaken van 
de ruimte kom je meer in contact 
met de ruimte om je heen en ruim 
je ook je hoofd op. Het werkt, voor 
mij, echt zo. Ondanks wat mijn 
omgeving soms lijkt te denken, vind 
ik schoonmaken zelf een vreselijke 
bezigheid, maar het doet iets in mij 
dat me rust geeft. Het maakt schoon 
in mijn hoofd. 

Als ik verdriet heb of moeilijke 
dingen te verwerken, dan ga ik 
schoonmaken en opruimen. Allerlei 
reinigingsrituelen maken onderdeel 

uit van deze Shinto-filosofie. Zoals 
het koud afdouchen na een warme 
douche. Heerlijk verfrissend is dat. 
Het verfrist je niet alleen lichamelijk 
maar geeft ook energie. Een soort 
schok waardoor je lichaam en geest 
in één klap (of douchestraal) wakker 
en opgefrist zijn. 

Daarnaast is een heel belangrijk 
onderdeel van deze filosofie het 
contact met de natuur. Door je open 
te stellen en echt deel uit te maken 
van de natuur voel je de louterende 
werking van de omgeving. Nee dan 
moet je niet tussen de flatgebouwen 
in gaan staan, maar gewoon in onze 
mooie groene speeltuin, of een fijne 
wandeling maken in het bos. Echt 
tussen de bomen en het groen. Als 
ik daar echt de tijd voor neem, voel 
ik de bewondering en dankbaarheid 
voor de natuur en het geluk daar 
deel van uit te maken. Ik kan er niets 
anders van maken. Dit ben ik. 

Terwijl de trein doorstommelt 
over de rails besluit ik dat ik meer 
informatie wil gaan zoeken over 
Shinto. Ik ben benieuwd. Eenmaal 
thuis plof ik achter de laptop en 
dan geeft Wikipedia een ander beeld 
van het Shintoïsme dan het wat ik 
zojuist heb gelezen. Misschien zijn 
er ook kanten aan die me minder 
aanspreken, maar ik besluit het te 
negeren en de eerder genoemde 
aspecten van de natuurreligie te 
omarmen. De dagen worden langer, 
de temperatuur loopt voorzichtig 
op en het voorjaar is in aantocht. Ik 
besluit de ramen open te gooien, 
de gordijnen te wassen en al het 
opgehoopte stof van de winter het 
huis uit te jagen. De koele wind 
stroomt door de open ramen het 
huis binnen om de bedompte lucht 
te vervangen door een zuurstofrijke 
frisse bries met de geur van 
lentegroen en bloesem. Samen met 
het verwijderen van de vlokken stof 
van onder de meubels, wordt mijn 
hart lichter en mijn hoofd helderder. 
De winter was lang en ook zwaar 
soms, maar het voorjaar komt eraan. 
In mijn hoofd en in mijn hart. Het 
wordt lente.

COLUMN Shinto
Door Jorinde

12


