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80 jaar vrijheid: een 
feest van verbinding

Vrij van oorlog, vrij van discriminatie, vrij om te zijn wie je 
bent. 
De 18-september-viering in Eindhoven kreeg dit jaar, tachtig jaar 
na de bevrijding, een breder karakter, waarbij elk stadsdeel ook 
zijn eigen viering had. Voor Stratum vond dat plaats in onze eigen 
Irisbuurt, georganiseerd door Sabien Rutten. Wat een mooi feest!
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www.podotherapiebonnema.nl
Geldropseweg 115

Bel, WhatsApp of Mail voor een afspraak!
+316 159 200 03

Podotherapiebonnema@hotmail.com
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www.penningsfoundation.com
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Know your 
Neighbor
In this English-language series, we get to 
know people from the neighborhood who are 
not originally from the Netherlands. This time 
we meet Sara from Peru, who has lived in the 
Irisbuurt for over 30 years. During our conver-
sation (which was in Dutch), she modestly re-
vealed numerous contributions she has made 
to society, through decades of commitment 
to volunteer initiatives.

Have you been to any country besides Peru 
and the Netherlands?
I have visited several countries in Latin America. 
Before moving here, I had been preparing to move 
to Canada to pursue oceanography.

What brought you to the Netherlands?
I worked in Peru as a soil researcher at a German-
Dutch company involved with agricultural and 
ecological protection. There I met a Dutch man 
who asked for my hand in marriage – and so I 
headed for Eindhoven instead of Toronto. So it was 
in 1992 that I moved with him to the Irisbuurt.

Have you lived in the same house for 30 
years?
Not quite. My husband and I welcomed our 
daughter into the world through a traditional home 
birth (which is not so common in the bigger cities 
of Peru!). Within a few years we parted ways. I 
moved, but to another house on the same street!

What was the first thing that surprised you 
about the Netherlands?
I had worked with Dutch people in Peru, so I 
knew all about the weather and cuisine -- and 
it did not bother me that they are direct in 
their communication. The thing that took me by 
surprise: I wanted to continue studying biology 
but I could not simply show my diploma. I had to 
painstakingly show proof of exactly which courses 
I had completed and to which level. I had to write 
to Peru, get certificates, have things translated, etc. 
The Dutch embassy in Lima had not warned me 
about this.

How was it to learn Dutch?
I studied hard. I walked around with a Dutch-
Spanish dictionary, trying to construct sentences. 
Not being able to understand an Amsterdam or 
Limburgh accent was really discouraging! I wanted 
to be able to speak with my mother-in-law, but I 
also needed Dutch to find work.

What do you for work? 
I received support from an agency called Palet 
which helped educated women from abroad find 
work. A mentor took me to Leiden and Wageningen 
to visit biology and agriculture departments. Palet 
helped me find work in a hospital lab in Veldhoven 
and at a rose nursery. 

Because I could not find satisfactory work in the 
field of biology, I entered education and youth 
services. I started out at a peuterspeelzaal for non-
Dutch speakers at the Zevensprong school. Now 
I am a certified social worker, with cases ranging 
from “Triple P” positive parent coaching to youth 
protection.

What was the Irisbuurt like all those years 
ago?
The houses used to belong to DAF and to the Karel 
1 cigar factory, and the wives of the workers had 
formed an Irisbuurt women’s group. The oldest 
woman was the queen, aged 99! I had been invited 
to the group by a kind lady who could speak 
Spanish because she had married a Spaniard. 
Us women would meet at the Blokhut and do 
things like paint, embroider, and build with clay. 
Nowadays I help in the neighborhood where I can, 
but I have found myself called to various other 
projects and tasks.

What kind of projects?
Right now I provide care to my mother-in-law. And 
I serve as a union representative for the union for 
professionals in youth care. For many years, I was 
also involved in Indigo-Wereld, which organizes 
multicultural events that connect worlds of 
difference. 

On top of that I served for 15 years as the chair 
of the platform for active parents in education 
(PAOO), backed by the Forum Institute. I supported 
migrant families who experienced discrimination 
during school enrolment, and I did lobbying work 
to help establish the postal code policy to prevent 
schools from rejecting a family who lives nearby. 
I am passionate about helping families navigate 
how to raise bilingual children because they have 
been too often given the advice not to speak their 
own language with their children. But this is their 
human right.

What language did you speak with your 
daughter?
I always spoke Spanish with her. In fact I help set 
up the Spanish educational program of the Centro 
Latinoamericano de Orientación (CLO). Their weekly 
afternoon language program “de Carrousel” offers 
native and non-native Spanish lessons to children. 

Are the CLO activities only for people from 
Latin America?
We of course provide support to migrants from 
Latin and South America, but we are a large 
community that tries to bridge cultures. We 
organize activities throughout the year, such as the 
Latino Market and the large International Women’s 
Day celebration each March at the Park Theater. 
Everyone is welcome!
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•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

In Augustus, of Cingelshouck 
zoals de wijk officieel heet, 
woont Serge alweer drie 
jaar met zijn vrouw Sonja en 
hondje Joekie. “De kinderen 
zijn al uitgevlogen dus geniet-
en we samen van dit mooie, 
wat nieuwere deel van onze 
wijk”.

Serge is ondernemer, geen zzp’er, 
hij runt wel alleen een bedrijf voor 
het bouwen van websites. Daarvoor 
huurt hij specialisten (zzp’ers) in om 
écht de beste websites te kunnen 
maken. In ons gesprek blijkt ook wel 
zijn gedrevenheid om dat te doen.
“Een website moet de bezoeker 
bedienen” zegt Serge duidelijk en 
stellig. “Mensen zijn op zoek naar de 
oplossing van een probleem, en die 
moeten ze zo snel mogelijk vinden 
als ze je website bezoeken”. Om 
dat te bereiken maakt Serge gebruik 
van specialisten: van tekstschrijver 
tot vormgever en van webdeveloper 
tot zoekmachine-specialist. Samen 
maken ze websites voor bedrijven 
die tussen de 10 en 50 medewerkers 
hebben.

Ondernemer in hart en nieren
Serge komt van ver als ondernemer. 
Na de mavo werkte hij bij Philips 
in de fabriek en al snel begon hij 
daarnaast voor zichzelf een kleine 
platenmaatschappij in de punkscene. 

Hij organiseerde concertjes, maakte 
buttons en gaf een magazine uit. 
Dat laatste was een opstapje naar 
het uitgeven van een wat groter 
muziekblad: Up Magazine. Hij stopte 
bij Philips en 14 jaar lang verdiende 
hij zijn brood met het magazine. 
Toen in 2014 de koek op was bij Up 
Magazine werkte Serge even bij een 
kledingproducent, maar hij bleek 
toch een echte ondernemer. In 2016 
startte hij met Riumssen waarmee 
hij zich richtte op “contentcreatie”: 
magazines, websites bouwen en 
social media.

Vrijheid
Een van de leuke dingen van een 
eigen bedrijf runnen is voor Serge 
het contact met mensen: “ik hou 
gewoon van mensen en van mensen 
helpen, dat maakt voor mij het 
ondernemen écht leuk”. En zoals 
zoveel ondernemers vindt Serge 
ook de vrijheid een groot voordeel. 
“Ik droom ervan een bedrijf te 
hebben waarbij ik op een terras in 
Griekenland alles met mijn laptop 
kan doen” zegt hij met een brede 
lach op zijn gezicht.

Verkopen
De grootste uitdaging vindt Serge 
de sales: “ik vermijd graag risico’s 
en toch moet je als ondernemer 
juist regelmatig risico’s nemen om 
verder te komen. De sales, dat 
past wat minder bij me”.  Ik denk 

overigens dat hij dat niet zo hard 
nodig heeft. Met Serge is het niet 
moeilijk om een gezellig gesprek te 
hebben en hij is goed in bruggen 
bouwen tussen mensen omdat hij 
zo communicatief is. “Aan het eind 
van een project is iedereen blij, daar 
geniet ik van” zegt hij. Dat straalt hij 
ook uit en persoonlijk denk ik dat dat 
de beste sales is die je kunt hebben: 
gedrevenheid, plezier, motivatie én 
denken vanuit je klant. Ik heb het in 
ons gesprek allemaal teruggezien en 
-gehoord. 
-Janne

Geschiedenis komt
tot leven
>>> Vervolg pagina 1

In aanloop naar het feest werden er in de Blokhut, bij de 
Wilgenhof en in het AZC in onze wijk fakkels gemaakt 
voor een vrijheidstocht door de wijk. Voorafgaand aan die 
tocht was er bij de vrijheidsboom toneel en gratis soep 
voor iedereen. Een grote groep kinderen was aanwezig 
en zij mochten alvast hun eigen vuurtje aansteken bij de 
Blokhut. Vol bewondering keken ze vervolgens naar een 
vuurspuwer: “Nog een keer, nog een keer”, scandeerden 
ze.

De optocht was ook meteen een interessante 
geschiedenisles want onderweg werd verteld over wat er 
in onze wijk gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Een hoogtepunt was natuurlijk het ontsteken van het 
officiële bevrijdingsvuur: wat waren er veel mensen! Tot 
slot werden het Wilhelmus en Brabant van Guus Meeuwis 
gezongen. En in de Iriswijk deden we dat net een beetje 
anders: Het Wilhelmus op de melodie van Brabant, en 
andersom. Als dat geen vrijheid is!
- Janne

Foto’s door Freekje Groenemansen en Janne

Ben jij zzp’er en wil je ook een keer in deze rubriek verschijnen? Meld je aan via 
tinyurl.com/IrisOproep.

Wie: 	 Serge van UdenBedrijf:	 Riumssen / riumssen.nlTak van sport:  	Websites bouwen 

Ondernemer
in de Iriswijk

Foto: John Wiersma
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Achter slot en grendel

Tegelwippen: 
Samen voor een 
groenere buurt
Tegelwippen is een eenvoudige en 
doeltreffende manier om onze buurt 
te vergroenen. Door tegels uit de 
tuin te halen en te vervangen met 
planten, bomen of gras, dragen we 
bij aan een betere waterafvoer en 
een aangenamer klimaat in de wijk. 
Het aanleggen van meer groen helpt 
om hitte in de zomer te verminderen 
en wateroverlast tijdens zware 
regenbuien te voorkomen. 

 Elke tegel 
die wordt 

verwijderd, 
maakt een 

verschil

Het NK Tegelwippen moedigt 
mensen door het hele land aan 
om in actie te komen. Gemeenten 
strijden tegen elkaar om zoveel 
mogelijk tegels te vervangen door 
groen, waarbij elke verwijderde 
tegel meetelt voor de uiteindelijke 
score. Het is een landelijke actie, 
waarbij steeds meer gemeenten zich 
aansluiten.

Door samen onze tuinen te 
vergroenen, maken we de omgeving 
niet alleen mooier, maar ook 
duurzamer. Elke tegel die wordt 
verwijderd, maakt een verschil voor 
de natuur en ons leefklimaat. Doe 
mee en lever een bijdrage aan een 
groenere toekomst voor onze buurt.

Ik hoorde afgelopen week 
zeggen: “Serge woont in een 
van de mooiste wijken van 
Eindhoven.” Door een archi-
tect. En die hebben in het 
algemeen verstand van mooie 
gebouwen. 

Zo voel ik dat zelf ook. Ik woon, van 
de 56 jaar die ik al op deze aardbol 
rondloop, toch meer dan 45 jaar in 
Stratum (het mooiste stadsdeel van 
Eindhoven). De laatste drie jaar met 
veel plezier in Augustus.
Ook de huizenprijzen laten zien dat 
wij wel in een fantastisch stukje 
Eindhoven wonen, want die zijn in 
die tijd flink gestegen. Een rijtjeshuis 
levert hier toch met gemak meer dan 
zeven ton op.

Dat is ook niet gek als je in het 
mooiste stukje Eindhoven woont 
en ook nog eens vijftien minuten 
slenteren van het centrum.

Je moet dus van goeden huize 
komen om hier te wonen. Dat zie je 
ook aan de bewoners. Die doen het 
allemaal niet slecht. 
Goede banen, elektrische auto’s, 
dure inrichtingen en ... ouders met 
bakfietsen.
Maar goed. Wonen in zo’n leuke, 
hippe, nieuwe buurt heeft ook zijn 
nadelen.

Zo’n leuke, hippe, nieuwe buurt 
trekt namelijk ook andere mensen 
aan dan tweeverdieners, yuppen, 
ondernemers en expats (of moet ik 
internationals zeggen).

Dan heb ik het over leden van het 
boevengilde.De afgelopen maanden 
waren er een hoop actief in ons 
mooie buurtje. Ze stonden te posten, 
liepen door onze straten en de 
brandgangen op zoek naar een mooie 
buit.

En die vonden ze. Meerdere 
bakfietsen werden gestolen. Gelukkig 
werd er één weer door de politie 
teruggebracht.

Nu vind ik dat iedereen met zijn 
tengels van andermans spullen af 
moet blijven. Ongeacht hoe of wat.
Maar wij als bewoners moeten ons 
er ook van bewust zijn dat er zo 
midden in een stad als Eindhoven 
mensen rondlopen die het niet 
zo nauw nemen met de regels en 
grijpen wat er te grijpen valt.

Van een van die bakfietsen die 
gestolen werden, weet ik dat hij 
altijd voor de deur op de stoep 
stond. Dat is natuurlijk vragen om 
problemen. Want zo’n geval van een 

slordige 4000 euro en een slotje 
dat je binnen 10 seconden kraakt is 
natuurlijk wel erg verleidelijk.

Ik hoorde eens een ex-inbreker 
vertellen: “Wij gaan altijd voor de 
makkelijkste weg.” Dus misschien 
moeten wij bewoners daar 
rekening mee houden. Maak het 
dieven zo moeilijk mogelijk en 
zet je kostbaarheden achter slot 
en grendel. Kost misschien wat 
meer moeite, maar dan slaap je 
waarschijnlijk een stuk beter.
- Serge



 Column Naar mijn mening
Door Jorinde

Het is iets van alle tijden. 
Door Corona is het echter 
onder een vergrootglas 

komen te liggen en pijnlijk uitvergroot. 
Meningsverschillen. Hele avonden tele-
visie worden gevuld met praatprogram-
ma’s waar werkelijk iedereen zijn of 
haar mening kan en mag verkondigen. 
Je hoeft er geen hersencellen voor te 
hebben. Je hoeft er zelfs niet over te 
hebben nagedacht. Je braakt gewoon 
een willekeurige mening de wereld in. 
Vooral met veel overtuiging en mis-
schien zelfs een licht verontwaardigde 
stemverheffi ng. Slechts een zeldzame 
enkeling heeft een weldoordachte en 
goed gefundeerde mening die ook 
werkelijk zinnig klinkt. Deze enkeling 
die wel iets verstandigs te zeggen heeft 
en met gefundeerde informatie komt, 
wordt overschreeuwd door de rest. 

In de afgelopen twee jaar gaat het 
avond na avond alleen nog maar over 
Coronabesmettingen, Coronamaat-
regelen, Coronavaccinaties en vooral 
wat iedereen daar dan vervolgens van 
vindt. Soms wordt Corona even opzij 
geschoven voor een moord op een 
bekende Nederlander, vermeende 
zedenmisdrijven achter de coulissen 
of huiselijk geweld door een BN-er. En 
ook daar heeft vervolgens weer ieder-
een een ongenuanceerde mening over. 
Op alle slakken wordt zout gelegd. 
Iedere uitspraak wordt van intentie en 
nuance beroofd. De verontwaardiging 
is enorm. Het gaat niet eens meer om 
het onderwerp, maar we willen vooral 
wat te mopperen hebben. En al die me-

ningen, weet je: I don’t give a fuck. Wat 
kan mij het in hemelsnaam schelen wat 
Jantje of Pietje vindt? Heb ik er zelf dan 
geen mening over? Meestal wel natuur-
lijk, maar soms niet, nee. Dan neem ik 
niet de moeite om me ergens dusdanig 
in te verdiepen om een weloverwogen 
oordeel te kunnen vormen. Een mening 
is slechts een oppervlakkige bevinding 
van een situatie. Het is in ons prehis-
torische brein geplaatst om situaties te 
kunnen inschatten op mogelijk gevaar. 

Na die inschatting, kan je je afvragen: 
oké, dit is de situatie. Kan ik daar iets 
mee? Zo ja, dan bepaal je een stra-
tegie voor jezelf. Niet voor anderen, 
voor jezelf. Moet je er ook iets mee? 
Soms wel, soms niet. Je kunt er voor 
kiezen om je mee te laten voeren op je 
gekozen pad zonder jezelf een actieve 
rol toe te eigenen. 

Je mag gewoon je eigen mening 
vormen en je hoeft deze niet eens te 
delen met de rest van de wereld. Is dat 
niet mooi? Ik denk overigens dat de 
media een zeer  dubieuze rol heeft in 

verslaglegging. Als er een onderwerp 
voorbij komt waar je toevallig meer van 
weet dan de gemiddelde lezer of kijker, 
merk je pas hoe eenzijdig en ontdaan 
van diepgaand onderzoek journalistiek 
veelal te werk gaat. Misschien een 
gevolg van de snelle maatschappij 
waardoor gedegen onderzoek te veel 
tijd vergt en daardoor vaak niet moge-
lijk is? Hoe vaak heb ik (net als mijn 
naasten) al moeten concluderen dat de 
verslaglegging vooral gericht is op het 

effect, sensatie zelfs mis-
schien, en zoveel minder 
gebaseerd op de volledige 
werkelijkheid? 

Het bekt natuurlijk ook veel 
lekkerder als je een minder 
genuanceerde stelling 
de wereld in slingert. Het 
effect is veel groter, de ver-
ontwaardiging dus ook. En 
ja, dan is jouw artikel mis-
schien wel het gesprek van 

de dag. Dat er bewust feiten worden 
weggelaten, uit effectbejag, vergeten 
we voor het gemak. Natuurlijk maken 
mensen enorme fouten en daar moet 
iets van gevonden worden door de 
mensen die daarvoor zijn opgeleid en 
aangesteld. Wetenschappers, rechters. 
Maar niet door een toevallige BN-er. 

Anderzijds kunnen op deze manier 
onderwerpen aan het licht gebracht 
worden die het zeker waard zijn om be-
sproken te worden. Als een soort lan-
delijke brainstormsessie. met als doel 
een maatschappelijke kentering teweeg 
te brengen. Dat is misschien nodig om 
onze normen en waarden bij te stellen - 
als dit niet af en toe gebeurde, zouden 
we wellicht nog steeds de opvattingen 
van een neanderthaler hebben. 

Ik wil mijn aandacht en energie richten 
op zaken die opbouwend zijn, die een 
positief doel dienen. Ik wil onderdeel 
zijn van de oplossing, niet van het 
probleem. Dus ik trek me terug. Ik hoef 
niet overal een mening over te hebben. 
Ik roddel niet. Ik luister naar mensen 
die hulp nodig hebben. Ik richt mijn 
aandacht en energie op zaken in mijn 
directe omgeving en invloedssfeer. Als-
of het zo moest zijn las ik deze quote 
vandaag “No response is a response. 
And it’s a powerful one. Remember 
that”. En dat is dan weer mijn mening. 
:)

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80

5611 SK Eindhoven
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“Ik wil mijn aandacht en 
energie richten op zaken 
die opbouwend zijn, die 
een positief doel dienen”

9

Kijk in de wijk
Een rubriek voor alle inwoners van 
onze wijk, van 1-99+ jaar

Een andere kijk op vervoer in de wijk. Op verschillende plekken in de 
wijk kan je ze zien staan en zelf gebruiken. Wie maakt er een leuke 
foto van? In gebruik? Zomaar onderweg?

Stuur je foto naar kijkindewijk@jongeluijs.nl en je foto komt wellicht in de volgende editie van de Iriskrant. 

Oplage 
1350

Redactie
Carst de Kock, Els 
Castelijns, Gisi Cannizzaro, 
Hedwig van Driel (correctie), 
Henk Kok, Janne Huijbers, 
Jannie Engels (opmaak), 
Jorinde Panken, Linda 
Hoogsteden, Serge van 
Uden, Tim Tielens, Younes 
Riad

Artikelen en nieuwe 
redactieleden zijn altijd 
welkom! 

Artikel insturen? 
Gebruik dit formulier:
tinyurl.com/iriskrant-insturen

Deadline voor de lente:
25 februari
Verschijningsdatum:
24 maart

Wil je meedoen als zzp’er, 
‘Know your Neighbor’ of heb 
je een duurzame oplossing in 
of rondom je huis?
Gebruik dit formulier:
tinyurl.com/IrisOproep

Meedoen in de redactie?
Mail: iriskrant@gmail.com

Geldropseweg 58a

5611 SJ Eindhoven

Tel. 040- 3400 149

info@cvteindhoven.nl

www.cvteindhoven.nl
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Geldropseweg 58a
5611 SJ Eindhoven
Tel. 040- 3400 149

info@cvteindhoven.nl
www.cvteindhoven.nl

doolhof Kun jij de weg vinden van 
de Voorterweg naar het 
Speelbos?

“Iris” heel veel 
betekenissen heeft? 
Het is onze woonwijk, 
maar ook:
•	 Een plant met blauwe of gele sierlijke bloemen.
•	 Het gekleurde vlies in het oog, met in het midden 

de pupil.
•	 Een bergkristal
•	 Een meisjesnaam
•	 In de Griekse mythologie: de godin van de 

regenboog.Een ei en een tomaat zitten in de 
wachtkamer van de dokter. Vraagt het ei 

aan de tomaat: ‘Zo, zonnebrand vergeten?’

Vogelhuisje gevel huis - Kenteken zwarte auto - Put- Boom achter 
schoorsteen - Raam in het huis extra - Witte balk boven raam weg 
Rode auto weg - Schaduwen op de weg - Extra tak aan boom - Plant 
huis rechts

Kun jij ze
ontdekken?

Hij is bang dat de andere koeien 
‘boe’ gaan roepen.

Waarom durft 
een koe nooit 

een mop te
vertellen?

wist je

dat...

Zoek de 10
verschillen

Wat is jouw 
favoriete plekje in de buurt? 
Voor onze volgende editie willen we een 
kind interviewen op zijn favoriete plekje in 
de Irisbuurt. Wij willen graag weten waarom 
jij het fijn vindt om hier te wonen, wat je 
leukste herinnering is in de buurt, wat je 
hobby’s zijn, of je huisdieren hebt, welke 
spelletjes je buiten speelt, of je dingen in de 
buurt zou willen veranderen, enz.
Wil jij met foto in onze krant? Nikki maakt 
graag een afspraak met je! Laat je ouders een 
mail sturen naar: iriskrant@gmail.
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trek?

Cafetaria Stap Us In
Geldropseweg 51
5611SC Eindhoven

Bestel: 040-2930038

Uw fietsenmaker voor 
onderhoud en reparaties, 

Leenderweg 119, Eindhoven

7

Augustus 
bestaat 
één jaar
Wanneer deze Iriskrant bij jou op de 
deurmat valt, wonen mijn vrouw Sonja 
en ik precies één jaar in ons huis in Au-
gustus. Er woonden al eerder mensen 
in het project, en de laatste opgele-
verde huizen werden geloof ik pas in 
april betrokken. Maar laten we voor het 
gemak even zeggen dat Augustus nu 
een jaar bestaat.

De wijk begint nu echt te leven. Bijna 
alle tuinen zijn aangelegd en overal 

hangen gordijnen. Dat laatste was 
heel lang niet het geval, en dat was 
best leuk, want gluren bij de buren 
werd daardoor wel heel eenvoudig. 
Parketvloeren, laminaat en grote en 
kleine tegels. Iedereen heeft zijn eigen 
smaak, iedereen heeft zijn eigen bud-
get. En dat zie je overal. Tuinen worden 
door bewoners met groene vingers zelf 
aangelegd, terwijl de bewoners aan de 
overkant van de straat ervoor kiezen 
om een (duur) hoveniersbedrijf in te 
schakelen.

Een bont gezelschap van verschillende 
types mensen bevolkt ons ‘wijkje’. Dat 
maakt het leuk, dat maakt het gezellig. 
Wat er echter nog ontbreekt, zijn vogel-
tjes. Kauwen, duiven en Vlaamse gaai-
en (en een paar verdwaalde meeuwen) 
zijn er genoeg, maar merels, mussen, 
roodborstjes, kool- en pimpelmezen 

zijn nergens te bekennen. Hopelijk 
komen ze als alle tuinen vol staan met 
nieuwe bomen, struiken en heggen, 
waar mijn gevleugelde vrienden zich 
tegoed kunnen doen aan wormpjes, 
torretjes, besjes en zaden.

Oh, en voor wie het nog niet wist: 
het eerste huis in Augustus is alweer 
verkocht. Via via hoorde ik dat ook hier 
ruim boven de vraagprijs is betaald. 
Dat is natuurlijk heel leuk om te horen, 
maar voorlopig blijven Sonja en ik hier 
nog wel even wonen. Want ondanks 
dat we bijna nergens meer naar binnen 
kunnen kijken en de vogeltjes ons nog 
niet gevonden hebben, hebben we het 
hier reuze naar onze zin. Op naar jaar 
twee!

 -Tekst en foto: Serge van Uden
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Ondertussen bij de Blokhut…. Bakkie Buurt
Oproepjes, aankondigingen en kort 
nieuws voor bij de koffie

Een rubriek over de Blokhut, 
wat er gebeurt voor en ach-
ter de schermen en wie er bij 
betrokken zijn. Deze keer: de 
kindermiddag!

Op woensdagmiddag zie je misschien 
hele drommen kinderen richting 
de Blokhut gaan. Dat kan, want 
gedurende het schooljaar zijn daar 
altijd activiteiten voor het kleine 
grut. Het varieert van pannenkoeken 
bakken en knutselen tot een 
bezoekje aan de Klusserij. 

 Dat is de 
kracht van ons 

buurthuis

De gezichten achter de kindermiddag 
zijn Emile, Safak en Ellen. Emile 
verzorgde de middag jaren geleden 
al, Ellen kwam daar tweeënhalf 
jaar geleden bij en onlangs heeft 
Safak zich toegevoegd aan de 
groep. Vol enthousiasme bedenken 
ze elke maand weer een nieuwe 
serie activiteiten - je kent de 
raampostertjes misschien wel.

Ellen: “Ik kwam toevallig in contact 
met Emile en we raakten aan de 
praat over de kindermiddag. Ik houd 
zelf erg van creativiteit en ik had 
zin om aan te sluiten. In het begin 
was het nog niet zo druk als nu; het 
is behoorlijk gegroeid. Omdat we 
zo’n fijne samenwerking hebben, 
komt er steeds weer een leuk nieuw 
programma. Kinderen vertellen het 
aan elkaar door en zo komen er 
steeds meer kinderen naar onze 
kindermiddag.”

Ken je die een zwemdiploma 
heeft gehaald, marathon 
gelopen, baby gebakken of iets 
anders tofs? Laat het weten 
voor een kort stukje in ‘Bakkie 
buurt’! Stuur het in via:
tinyurl.com/iriskrant-insturen 

Getrouwd!
Na 9 jaar samen, waarvan 6 
jaar samen in de Irisbuurt 
zijn Sander en Jannie van de 
Gabriel Metsulaan (eindelijk) 
op 21 september getrouwd. 
Proficiat!

Leuks in de blokhut
In de blokhut is altijd iets 
leuks te beleven. Wil je altijd 
op de hoogte zijn van wat er 
gaat gebeuren? Scan de QR 
code en ontvang meldingen via 
whatsapp. En geen zorgen, hier 
worden alleen aankondigingen 
geplaatst, dus je zult niet gek 
worden van de berichtjes. 
Beloofd.

Buur deelt bus
Bank, matras of vogelkooi: 
wij Nederlanders staan erom 
bekend dat we álles kunnen 
meenemen op de fiets. Ook wij 
in de Irisbuurt hebben dit soort 
taferelen al vaker voorbij zien 
komen. Admar weet dat dit 
handiger kan: hij biedt zijn bus 
aan om met buurtbewoners 
te delen. De verlengde zwarte 
Renault Trafic staat in de 
Voorterweg, ter hoogte van 
Restaurant Iris. Handig om 
te verhuizen, naar de stort of 
meubelboulevard te rijden. Met 
de app “Snappcar” kun je de 
deelbus reserveren, openen en 
ermee wegrijden. Probeer het 
eens uit!Voor Ellen is de kindermiddag meer 

dan een middagje knutselen. “Het 
heeft voor mij verbinding met de 
Blokhut, met de wijk gebracht”. Was 
ze vroeger meer op zichzelf, door de 
Blokhut leerde ze mensen kennen 
en kwam ze meer midden in de 
maatschappij te staan. “Dat is de 
kracht van ons buurthuis en ik hoop 
dat we, o.a. met de kindermiddag, 
voor veel mensen iets kunnen 
betekenen”.
- Janne



Vreemde vogels
Door Jorinde

Column
Ik, en waarschijnlijk 
velen met mij, ben 

opgevoed met duidelijke 
regels over hoe het hoort. Hoe je je 
diende te gedragen. Wanneer je iets 
wel of juist niet deed. Normen en 
waarden volgens een standaard die 
paste bij de samenleving waar we 
deel van uitmaakten. Vuile was hing 
je niet buiten en mensen die anders 
waren, werden met enige argwaan 
en wellicht afkeuring bekeken. 
Manlief is ook ongeveer zo opgevoed, 
maar heeft daarnaast een absolute 
voorliefde voor mensen die net een 
tikje (of flinke tik) anders zijn. Zo 
parkeerden we onlangs onze auto 
bij een restaurantje aan het strand. 
Bij het uitstappen zagen we het al. 
Het echtpaar naast ons vond het 
parkeren maar lastig. Ofwel de dame 
in kwestie vond dat haar partner 
het niet goed deed. Ze ging hem 
wel eens even vertellen hoe het 
wel moest en gebruikte daarvoor 
duidelijke aanwijzingen. De heer 
in kwestie deed braaf wat ze hem 
vertelde en uiteindelijk stond de 
auto - op een heel andere plaats 
maar naar haar zin -  geparkeerd. 
Dezelfde dominantie liet ze zien 
toen er foto’s op het strand gemaakt 
moesten worden. Wederom was 
ze extreem geïrriteerd door het 
resultaat van zijn inspanningen. 
Boos en ongeduldig legde ze hem 
uit hoe de foto gemaakt moest 
worden zodat duidelijk was voor de 
toekomstige kijker hoe geweldig ze 
het samen hadden op dit prachtige 
strand. Manlief (de mijne dan) 
vond het geweldig om dit tafereel 
nauwgezet te volgen. Hij was 
verrukt over het gedrag van deze 
vrouw. “Prachtig, prachtig” bleef hij 
herhalen en genoot zichtbaar. Zo 
was hij ook zeer gecharmeerd van 
mijn moeder. Hetzelfde soort vrouw. 
Ik had daar vaak wat meer moeite 
mee. Door manlief heb ik inmiddels 
juist die verschillen in mensen 
enorm leren waarderen. Anders is 
ook goed. Alhoewel er wel altijd 
een basis van normen en waarden 
moet zijn natuurlijk. De grens ligt bij 
criminaliteit of onbeschoftheid. 

Onze kinderen zijn opgegroeid met 
het idee dat het normaal is om 
vreemde vogels in hun omgeving 
te hebben. Toon (Roosen †) 
was bijvoorbeeld niet echt een 
onopvallend persoon en maakte 

een dagelijks onderdeel uit van ons 
leven gedurende 15 jaar. Toon was 
bipolair, alcoholist, en zijn medicatie 
was zelden zo stabiel dat hij voor 
een “alledaags” persoon door kon 
gaan. Natuurlijk had hij ook minder 
fijne eigenschappen, die wij gelukkig 
zelden zagen. Voor ons had hij een 
puurheid die prachtig was. Hetzelfde 
zagen we ooit op een verlaten 
strandje op een Grieks eiland. Na een 
helse autorit door de bergen kwamen 
we bij een bijna verlaten strandje. 
Er stond alleen een kraampje waar 
je een drankje kon kopen. Dat werd 
bemand door een soort Griekse 
Toon. Huilend van ontroering en 
emotie bij het horen van specifieke 
Griekse muziek, vrolijk het volgende 
moment. Alle emoties even intens. 
Ik vermoed overigens dat ook hij zijn 
medicatie niet (regelmatig) nam.  Zo 
ook de familie in het restaurant waar 
we graag kwamen in het Griekse 
dorpje. Ik denk serieus dat ze een 
erg laag IQ hadden. Bij moeder waren 
wat signalen zichtbaar die deden 
vermoeden dat ze misschien een 
chromosoom te veel had. Vader zat 
met wat vrienden voor het restaurant 
te roken. Zodra er een bestelling 
kwam moest hij als kok naar de 
keuken. Vanzelfsprekend ging de 
sigaret mee. Zoon deed de bediening. 
Dat hij nagenoeg geen tanden 
meer had, deed niets af aan de 
hartelijkheid en humor waarmee hij 
zijn rol vervulde. Snugger was anders, 
maar ach, dat maakte hij goed met 
zijn charme. Moeder deed haar best 
om de rekeningen te maken. Dat 

kostte haar dan ook werkelijk de 
hele avond want dat was een zware 
taak. Maar met zijn drietjes rooiden 
ze het wel en eerlijk is eerlijk, wij 
kwamen er heel graag.  Om het 
authentieke eten maar zeker ook om 
deze bijzondere, warme en hartelijke 
mensen.

Na het overlijden van Toon was 
Angel zijn heilige huisje kwijt. Angel 
staat nu dagelijks meerdere keren bij 
ons aan het raam om ons te laten 
delen in zijn prachtige avonturen. 
Zo vindt hij dagelijks oude munten 
van onschatbare waarde. Hij is in 
zijn hoofd absoluut multimiljonair. 
Ook heeft hij met tijden intensief 
contact met een nog onbekende 
planeet. Maar sinds hij zijn medicatie 
in depotvorm krijgt, is hij stabiel en 
vrolijk. De planeet en de schatten 
die hij vindt maken het leven alleen 
maar leuker. Iedere keer als hij aan 
het raam klopt (soms meerdere 
keren per dag) vraagt hij om een 
kopje koffie. Ik verdenk hem er 
echter van dat hij helemaal niet graag 
koffie drinkt, maar vooral een excuus 
zoekt om even contact te maken. 
Hetzelfde geldt voor het laten zien 
van zijn gevonden schatten. Toon zei 
altijd hoe fijn hij het vond om even 
met “normale” mensen te praten. Ik 
denk dat Angel dit ook doet. Of hij 
zoekt een luisterend oor. Allebei is 
goed. Het is een kleine moeite en hij 
hecht er waarde aan. Laten we vooral 
de vreemde vogels koesteren. Als 
iedereen hetzelfde was, zou het ook 
maar een saaie boel zijn.
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