
1

9494
juli 2025 • Drieëntwintigste jaargang nummer 2

Gebiedsontwikkelingen

Eindhoven groeit, en wij, de Iriswijk, maken daar deel van uit. Er 
zijn een hoop gebiedsontwikkelingen gaande. Regelmatig worden 
er participatiebijeenkomsten gehouden. Een enkel project werd 
verworpen, maar om ons heen zien we een hoop dingen veranderen. 
Het ene project is al verder ontwikkeld dan het andere. De snelheid 
van al deze ontwikkelingen is soms bijna niet bij te houden. Tijd om 
er een aantal onder de loep te nemen. 

Project “Blake”
De textielindustrie was ooit groot in het zuiden van Eindhoven. De 
productie en het wassen van linnen was een belangrijk ambacht. 
Dat deden ze bij de linnenfabriek van Van Dissel. Het linnen was na 
het wassen eigenlijk geel. Om de linnen doeken mooi wit te krijgen, 
werden ze gebleekt door ze uit te strekken in de zon - de combinatie 
van zonlicht en oxidatie deed dan het werk. Op de website van
‘Eindhoven in Beeld’ vonden wij hiervan een mooie afbeelding. Deze 
uitgestrekte linnen doeken vormden inspiratie voor het ontwerp 
van de geplande nieuwbouw aan de Bleekstraat. Herkent u in de 
toekomst de lange witte stroken op de gevels van de gebouwen? >>> Kijk en lees verder op pagina 2
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Geldropseweg 86

Hart van de Geldropseweg
De afgelopen jaren zagen we de Geldropseweg 
al flink veranderen. In het midden van de 
Geldropseweg, vlakbij de Jumbo, zie je nu nog 
een verloederde parkeerplaats en verschillende 
winkelpanden met veel wisselingen of leegstand. 
Er zijn al bijna tien jaar plannen voor een nieuw 
hart van de Geldropseweg. Toch is er om 
verschillende redenen nog niets gebouwd, zo 

Project “Hugo”
Aan de Hugo van der Goeslaan zijn plannen voor 
een nieuw cultureel district. We spreken over het 
stuk grond vlakbij het Koelhuis en achter De Caai. 
“Hugo belooft een permanente broedplaats te 
worden voor de creatieve en technologische
gemeenschap”, schrijft het stadsbestuur in het 
projectkader. Project Hugo wordt een autovrij 
gebied met veel buitenruimtes en groen. Er komen 
expositieruimtes, ateliers en zo’n 1100 betaalbare 
woonruimten. Ook komt er een verbinding van de
Geldropseweg naar de Kanaalzone. Wij zijn 
benieuwd!

valt te lezen in het ED. Er ligt nu een plan voor 
het bouwen van ongeveer 84 appartementen, 
met een doorgang van de Geldropseweg naar 
de Irisbuurt. Op de begane grond van de 
gebouwen komen commerciële ruimtes voor 
horeca en winkels. Ook komen er een aantal 
atelierwoningen. Althans, dat is de bedoeling van 
de initiatiefnemers. Meer dan een jaar geleden 
was er een informatiebijeenkomst. Daar waren 
enthousiaste reacties en werden ook zorgen 
geuit. Onder andere over de Blokhut, die door 
onze wijk omarmd wordt en waar regelmatig 
feestjes worden gehouden. Komen er dan geen 

klachten over het 
geluid van de nieuwe 
bewoners? Dat kan 
de initiatiefnemer niet 
garanderen. Wel komt 
er een geluiddempende 
wand.
Wordt het zoals het 
ontwerp van EN|EN 
Achitecten (te zien 
in het ED), of wordt 
het toch meer zoals 
de afbeeldingen 
hiernaast, van Wielen 
Architecten? Wij gaan de 
ontwikkelingen in ieder 
geval met belangstelling 
volgen!

Daarnaast zijn er ook vele veranderingen aan de 
Kanaalzone, waarover verderop in deze editie 
meer te lezen is.

Eén ding is zeker: “Veel dingen veranderen. Of het 
ook verbetert, kies je zelf.” 

- Nikki
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PENNINGS FOUNDATION
presentatieplatform voor fotografie

Geldropseweg 63 - Eindhoven
www.penningsfoundation.com

Voelt u zich weleens alleen? 
Of ken je iemand in de buurt 
die niet vaak meer de deur 
uitkomt? Dan is Stichting Met 
je Hart misschien wel precies 
wat jij (of diegene) nodig hebt 
(/heeft).

Stichting Met je 
Hart zet zich in 
voor eenzame 
ouderen in heel 
Nederland – ook 
bij ons in de wijk. 
Want ouder worden 
betekent helaas 
voor veel mensen 
ook: steeds minder 
bezoek, steeds 
minder aanspraak, 
en lange dagen 
die zich aan elkaar 
rijgen in stilte. Daar wil Met 
je Hart iets aan doen, op een 
warme en eenvoudige manier: 
door mensen weer bij elkaar 
te brengen.

Wat doet de stichting dan 
precies? Ze organiseren 

maandelijkse ontmoetingen, 
vaak in de vorm van een 
gezellig etentje of een 
koffiemomentje op een fijne 
locatie in de buurt. Er is geen 
verplichting, geen ingewikkeld 
aanmeldproces, en het kost u 
helemaal niets. U hoeft alleen 

maar ja te zeggen wanneer 
iemand van Met je Hart belt 
met de vraag: “Zou u het leuk 
vinden om mee te gaan?”

Het mooie is: u hoeft het niet 
alleen te doen. De vrijwilligers 
van Met je Hart staan klaar om 

u te bellen, op te halen en te 
begeleiden. Ze zijn er voor een 
praatje, een luisterend oor, en 
vooral: om u zich weer gezien 
en gewaardeerd te laten 
voelen.

Ken je iemand in jouw straat 
of familie die 
vaak alleen is? 
Een buurvrouw 
die al lang geen 
bezoek meer 
krijgt? Of een 
oom die altijd 
alleen eet? Laat 
het hen weten 
– of neem zélf 
even contact op 
met Stichting 
Met je Hart. 
Want soms kan 

één ontmoeting al het verschil 
maken.

Wil je meer weten of iemand 
aanmelden? Kijk op 
www.metjehart.nl.

- Gisi

Stichting Met je Hart: 
Samen tafelen, samen leven

 

“Zou u het leuk 
vinden om

mee te gaan?”



SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Iriscamping 2025: kom je ook?

Op 4 en 5 juli wordt de Blokhut 
omgetoverd tot een heuse 
camping. Iedereen die wil mag 
zijn tentje komen opzetten. 
Kinderen onder begeleiding van 
een volwassene. Je bent welkom 
op 4 juli vanaf 15.00 uur.

Het is een traditie: ieder jaar starten 
we de zomervakantie met de enige 
echte Iriscamping. Een waar feestje 
met activiteiten binnen de relaxte 
sfeer van een buurtcamping. Je 
bouwt je tent op, eet samen, speelt 
samen en zaterdag ruim je samen 
weer op.

Tussendoor is er van alles te 
beleven. Zo geven Camiel en Nora 
vrijdagavond met Circus Kompas 
weer een prachtige voorstelling. Ook 
heel leuk om naar te kijken als je 
niet blijft slapen trouwens.

Tomas (8) komt al een paar jaar op 
de Iriscamping: ”Ik vind het leuk dat 
er veel wordt georganiseerd. In de 
avond doen we Weerwolven (spel) en 
marshmallows roosteren. Het
circus is echt superleuk. En het 
ontbijt is lekker. Het leuke is dat 
je met elkaar bent. Ik vind het heel 
gezellig.”

Praktisch
Vrijdagavond staan de bbq’s aan. 
Je brengt zelf je avondeten mee. 
Voor lekkere snacks, ontbijt en ranja 
wordt gezorgd. Wil je kamperen maar 
heb je geen tent? Stuur dan even 
een berichtje naar 
kim.dobek@gmail.com.

Tot daar!

P.S. Wil je meehelpen of weet je een 
leuke activiteit? Laat het ons weten!
Groeten Giselle, Marijke en Kim
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•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Ik woon bijna aan het einde van de Adolf 
van Cortenbachstraat. Daar hebben we 
een bankje voor de deur, geflankeerd 
door wat struikjes en plantjes in potten. 
Aan de overkant van de rijweg is een 
plantsoentje, dat we van de gemeente 
gekregen hebben.
Ik mag er graag in het zonnetje zitten, 
omdat er daar vanwege de inrichting van 
de straat wat meer ruimte is. 

Bij tijd en wijle ontstaat er ‘n hop. Ik 
weet het, een Hop is een vogel die zijn 
eigen naam roept, maar zich bij ons in 
de wijk niet laat zien. In dit geval is het 
een Honden OntmoetingsPlaats, zoals 
ik dat ben gaan noemen. Harvey van de 
overkant komt er Rover van ons naast 
tegen. Evenals Boaz ook groot meer uit 
de richting van de Jumbo. Frodo, van een 
deur verder, vindt het te eng en is dus 
geen lid van de club.

Laatst was er een heel jong diertje. 
Nog met zo’n zacht babyvachtje, echt 
schattig. De honden besnuffelen elkaar, 
brommen soms wat, of doen een beetje 
stoer. Regelmatig ruiken ze of er iemand 
is langs geweest die zijn achterpoot heeft 
opgetild. Een paar kleine keffertjes van 

bij ons om de hoek bemoeien zich er ook 
graag mee, tot licht ongenoegen van de 
groteren. En van achter het raam kijkt een 
van onze gestreepte katten kritisch toe.

Boven de gestoffeerde hoofden van de 
viervoeters ontstaan de gesprekken. Over 
van alles en nog wat. De nieuwbouw 
bij het kanaal, de verhuizing van 
een buurtgenoot, of de éénnachts-
kindercamping, vlak bij de blokhut. Ik 
luister graag, praat mee, of vraag hoe
het met de hondenvrienden gaat.

Maar opeens is het dan weer afgelopen. 
De één moet sporten, de ander nodig aan 
het werk, of een kind van school halen. 
Dan klikken de riemen en klinkt het: kom 
op, we gaan! Dan is de straat weer een 
gewone straat, met de merelzang op het 
dak aan de overkant. Of, als ik geluk heb, 
een hele zwerm kauwtjes die als vrolijke 
hangjongeren door de lucht zwieren. 
Ik mijmer nog even wat over dit kleine 
genoegen, tot ook ík naar
binnen ga om eveneens mijn eigen dingen 
te doen. Totdat de buurthonden elkaar 
weer ontmoeten.

- Joke

De hop
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Iedereen heeft zo zijn eigen systeem 
voor het ordenen van boeken. Bij ons 
staan de boeken deels op hoogte 
gesoorteerd – puur en alleen omdat 
je dan de ruimte zo efficiënt mogelijk
kan benutten. Desondanks puilden 
onze kasten al tijden uit, dus 
ontstond het idee om een minibieb 
neer te zetten.

Het kastje, gebouwd door vriendlief, 
stond al een paar jaar geduldig te 
wachten in de garage tot ik mezelf 
eindelijk zou zetten tot verven en 
kitten van het geheel, dat tenslotte 
tegen weer en wind bestand zou 
moeten zijn. Het duurde zo lang dat 
er zelfs een Sinterklaarsurprise
aan mijn uitstelgedrag gewijd werd. 

Afgelopen jaar in oktober verrees 
het groene gevaarte dan eindelijk, 
op twee stevige palen aan de Pieter 
Aertsenstraat. Twee planken, die ik 
direct vulde met een divers aanbod: 
Engels- en Nederlandstalig, fictie 
en non-fictie, kook- en reisboeken, 
zelfs een handvol dvd’s.

Tot onze verbazing werd het 
loeizware lesboek over moderne 
astrofysica als eerste meegenomen. 
Verder was ik duidelijk niet de enige 
die boeken over had: in de eerste
maanden werd er meer bijgezet dan 
uitgehaald. Ik moest af en toe wat 
tijdelijk opzijzetten om te voorkomen 
dat er dubbeldikke rijen ontstonden! 
Veel kinderboeken, Nederlandtalige
crimi’s, een paar literaire 
klassiekers…

Het werd al snel een gewoonte om 
elke dag even te kijken. Toen een 
reptielen-liefhebber op een dag 
drie boeken achterliet heb ik er 
zelf direct twee uitgehaald, voor de 
oudste zoon van vrienden waarvan ik 
weet dat hij dol is op hagedissen. De 
dvd’s bleven er lang staan, maar
waren toen op een dag allemaal 
weg – ik hoop dat ze het nog deden, 
want in de zon bleek het kastje wel 
snel warm te worden. Mijn lelijke 
kitwerk bleek goed genoeg: zelfs bij 

heftige regenbuien bleven de boeken 
droog. En sinds een maand of twee 
kan ik zelfs weer regelmatig bijvullen!
Soms, als ik op de bank zit of de 

woonkamer binnenloop, zie ik 
iemand in het kastje kijken. Ik doe 
altijd erg mijn best om te doen alsof 
ik niets zie – ik wil mensen niet 
wegjagen. En nu het kastje leger 
wordt kijk ik steeds kritischer naar 
mijn eigen boekenplanken, waarin 
nog steeds weinig lege ruimte is: wat 

zou ik nog meer kunnen aanbieden 
aan de buurt?
Minibiebs bevinden zich in een 
tussenruimte: het is privé, maar 

toegangkelijk vanuit de openbare 
ruimte. Een uitbreiding van je huis 
dat je deelt met je buren. Een beetje 
van mij. Maar vooral ook een stukje 
Irisbuurt!

- Hedwig

Minibieb in 
de buurt
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Know your Neighbor

In this English-language 
series, we get to know people 
from the neighborhood who 
are not originally from the 
Netherlands. This time we 
meet Omar and Debora, who 
have lived in the Irisbuurt for 
a year with their two young 
children. They shared their 
story of how they met and 
ended up in Eindhoven.
 
Where are you from 
originally?
Omar: I am from Mexico and 
Debora is from Sicily, Italy.
 
Did you live in any other 
countries before moving 
here?
Omar: Yes, I worked in the U.S. 
and got my MA in automotive 
engineering in Italy, and Debora 
has lived in Spain.
 
So you met in Italy?
Debora: No, we actually met by 
chance in Hradec Králové in the 
Czech Republic! It’s funny because 
I almost didn’t go on the trip. I 
was there as a tourist and Omar 
was there for a short university 
project. I was happy to practice my 
Spanish with him.
 
Omar: When I met her, she was 
just about to move to Spain for her 
MA studies in pharmacology, so 
we were a long distance couple at 
first.

What is the last place you 
lived?
Debora: We lived in Turin together 
for eight years before moving to 
the Netherlands. In 2021 I finished 
my PhD there, right before my 
daughter was born.
 
Omar: Literally! She closed her 
laptop and rushed to the hospital!
 
What brought you here? 
Omar: I received a job offer, and 
together we weighed the pros and 
cons. In the end, we decided to 
take on this new adventure — and 
we’re really happy with the choice 
we made.
 

Debora: We like having extra time 
with the kids. We can get around 
by bike and there are many parks.
 
What does your family cook 
for you when you visit home?
Omar: “Enchiladas verdes.” My 
siblings like it as well.
 
Debora: “Anelletti al forno” which 
is a dish prepared in the oven with 
little round pasta rings.

What has been challenging 
about moving to the 
Netherlands?
Debora: We know that many 
people struggle with the weather, 
but in the north of Italy it is not 
that different! Regarding the 
language, we are both working 
hard to learn it. A big challenge is 
that it will take time for me to find 
suitable work.
 
What do you like about the 
Irisbuurt?
Debora: We were lucky to find 
a place to live in this area. 
Sometimes we attend events at 
the Blokhut. One time, there was 
a BBQ here on our street, and 
we were invited out to join. (In 
Turin something like this never 
happened!) Our neighbors have 
really made us feel welcome.

- Gisi
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De route tussen de Irisbuurt en de 
Caai doet nog niet veel goeds voor de 
verbinding tussen de buurten. Het is 
kiezen tussen balanceren langs het 
kanaal of langs de Dirk Boutslaan; 
bouwgroothandels aan de ene kant 
en de ‘kale rug’ van Augustus en 
Cingelshouck aan de andere kant. 
Beide routes nodigen op dit moment 
nog niet echt uit. 

De plannen zijn om dat te 
verbeteren: er moet meer groen  
komen langs het kanaal en de kade 
wordt autovrij. Het gebied wordt 
ontwikkeld voor wonen, werken en 
recreëren. En de eerste bewoner 
heeft zich zelfs al gemeld: de Design 
Academy Eindhoven. Onderdeel van 
die overeenkomst is ook het bouwen 
van 250 studentenwoningen.

En dan zijn er ook wildere plannen: 
Een ondergrondse P&R met een 
verbinding per boot naar het 
centrum! Sport- en speeltoestellen 
op en rond het water en misschien 
wat meer verbindingen over het 
water dan eerder. Er wordt al 
gesproken over een heus Kanaalpark. 
Een groenblauwe ader voor de stad.

De gemeente organiseerde al 
een informatieavond, afgelopen 
november, bij het atelier van Kiki 
en Joost. Daar werd gepresenteerd 

welke meningen opgehaald waren bij 
de buurtbewoners. Ik bespeurde daar 
lichte angst dat mensen vervreemd 
zouden raken van dit gebied. Zoals 
misschien ook niet iedereen zich 
welkom voelt op Strijp-S. Ook was 
er zorg over toenemende drukte op 
de Dirk Boutslaan als er niet meer 
langs het kanaal gereden wordt en 
teleurstelling dat die straat geen 30 
km zone zal worden. Maar een groen 
kanaal, daar is iedereen blij mee.

De kernwoorden vanuit de 
gebiedsontwerpers lijken tot nu 

verdacht veel op het credo van de 
bouwers van de Caai; ‘levendig, 
creatief, duurzaam, wonen en 
werken etc.’

Voorlopig is het aan de gemeente 
en de eigenaren van de bedrijven en 
gebouwen om een gebiedskader op 
te stellen: dat is een grove schets 
van wat er allemaal in het gebied 
moet en mag komen te staan. De 
gemeenteraad gaat zich daar in juli 
over buigen en het concept zullen 
we dan in september kunnen zien, 
op een nieuwe informatieavond.

Wil je meer informatie over dit artikel 
en de bronnen raadplegen? Scan de 
QR-code hieronder!

- Martijn

Plannen voor het kanaal: boten, 
studenten en een park.
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heeft
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Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800
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Bewonerorganisatie Irisbuurt
maarten@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging 
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
info@buurthuisdeblokhut.nl 

Beheerder Blokhut
Carst de Kock
blokhut.agenda@gmail.com

Buurtcoaches 
Herman Elenbaas
Nienke Flaman 

Wijkagent
Koen van Grindsven
tel 0900-8844

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt 
www.irisbuurt.nl 

Website Blokhut
www.buurthuisdeblokhut.nl

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT

WerkgroepOudeHaven
werkgroepoudehaven@
gmail.com

Hello, Good bye!
Onze redactie wil graag een 
warm dankjewel zeggen tegen 
Serge en Jorinde, voor hun 
inzet en bijdrage aan onze 
buurtkrant. We waarderen 
jullie tijd, enthousiasme en 
betrokkenheid enorm!

Tegelijk willen we ook zeggen: 
‘Welkom bij het team!’ aan 
Joke, Koen, Nikki en Martijn. 
Wat fijn dat jullie erbij zijn.

Koen is enthousiast om iets 
bij te dragen aan de buurt 
en wil graag weten wat er 
allemaal speelt, ook buiten 

zijn eigen straat. Joke kan 
goed schrijven en ziet dit als 
een mooie manier om haar 
talent in te zetten én om 
nieuwe dingen te leren. En 
met de komst van Martijn en 
Nikki heeft de wijk er nog een 
“power couple” bij!

Ons vernieuwde team is trots 
om de Irisbuurt hun thuis te 
noemen en kijkt ernaar uit 
om in de komende edities 
verhalen en nieuws met jullie 
te delen!

- Gisi
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Geldropseweg 58a
5611 SJ Eindhoven
Tel. 040- 3400 149

info@cvteindhoven.nl
www.cvteindhoven.nl

Oplage 
2000

Redactie
Gisi Cannizzaro, Joke
Clazing, Hedwig van Driel
(correctie), Koen van Gestel
(opmaak), Henk Kok, Janne
Huijbers, Jannie Engels,
Lieuwe Kampen, Martijn van
Maanen, Linda Hoogsteden, 
Nikki, Tim Tielens

Artikelen en nieuwe 
redactieleden zijn altijd 
welkom! 

Artikel insturen? 
Je vindt de deadline en het 
instuurformulier via deze 
link:
tinyurl.com/iriskrant-insturen

Wil je meedoen als zzp’er 
of ‘Know your Neighbor’? 
Gebruik dit formulier:
tinyurl.com/IrisOproep

Meedoen in de redactie?
Mail: iriskrant@gmail.com

Gabriel Metsu(laan)
Heb je je ooit afgevraagd wie 
Gabriel Metsu was, de man naar 
wie onze Gabriel Metsulaan is 
vernoemd?

Veel mensen lopen er dagelijks langs 
zonder erbij stil te staan: de Gabriel 
Metsulaan. Maar wie was die Gabriel 
Metsu eigenlijk?

Gabriel Metsu was een kunstschilder uit 
de 17e eeuw, geboren in 1629 in Leiden. 
Hij leefde in de tijd van Rembrandt en 
Vermeer, en hoewel hij misschien iets 
minder bekend is dan die grote namen, 
was hij zeker een belangrijk figuur in de
schilderkunst van de Gouden Eeuw.

Metsu stond vooral bekend om zijn 
zogeheten genrestukken: schilderijen 
die het dagelijks leven uitbeelden. Denk 
aan mensen die een brief lezen, muziek 

maken of een glas wijn drinken aan 
tafel. Wat zijn werk zo bijzonder maakt, 
is hoe levensecht
en warm het aanvoelt. Hij schilderde 
met veel oog voor detail — van de glans 
op een wijnkan tot het kant op een 
mouw — en wist emoties prachtig vast 
te leggen.

Hij begon zijn carrière in Leiden, maar 
verhuisde later naar Amsterdam, waar 
hij ook trouwde en werkte tot zijn 
dood in 1667. Hij werd maar 38 jaar 
oud, maar liet toch een indrukwekkend 
aantal schilderijen na. Zijn werk hangt 
tegenwoordig in grote musea, zoals het 
Rijksmuseum en het Louvre.

Wat veel mensen niet weten, is dat 
Metsu niet alleen een vaardige schilder 
was, maar ook iemand die midden 
in het leven stond. Zijn schilderijen 
geven een intiem kijkje in het dagelijks 
bestaan van mensen uit zijn tijd — en 
dat maakt ze ook nu nog herkenbaar en 
aantrekkelijk.

Dus de volgende keer dat je over de 
Gabriel Metsulaan fietst of wandelt, 
denk dan even aan de man achter 
de naam. Een schilder die de kleine 
momenten van het leven zo mooi wist 
vast te leggen, dat we er bijna 400 jaar 
later nog steeds van
genieten.

- Gegenereerd door ChatGTP
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trek?

Cafetaria Stap Us In
Geldropseweg 51
5611SC Eindhoven

Bestel: 040-2930038

Bewegen en gezelligheid komen 
samen bij Eindhovense
sportaanbieders

Sport en bewegen geeft 
energie, ongeacht je leeftijd. 
Eindhoven Sport maakt het 
nóg makkelijker en leuker 
voor 55-plussers om actief 
te blijven. Het platform 
en het nieuwe boekje 
Kies je Sport voor 55+ zijn 
weer gevuld met gratis 
kennismakingsactiviteiten 
bij Eindhovense 
sportaanbieders. Of je nu 
op zoek bent naar een 
gezellige groepsles, een 
sportieve uitdaging of juist 
een ontspannende
beweegactiviteit, er is altijd 
passend aanbod bij jou in 
de wijk.

Zo werkt het
Sport en bewegen zorgen er 
niet alleen voor dat je je fitter 
voelt, maar ook dat je er weer 
even lekker uit bent en andere 
mensen ontmoet. Maar waar 
vind je een sportactiviteit die 
aansluit bij jouw wensen en 

mogelijkheden? Met die vraag 
zaten Harold en Anita uit 
Eindhoven, totdat ze een kijkje 
namen op het platform 
kiesjesportenkunst.nl. 

“Op het platform en in het 
boekje Kies je Sport voor 55+ 
zagen we veel activiteiten 
staan, ook in onze wijk. Door 

onze voorkeuren aanklikken, 
kregen we een lijstje met 
activiteiten die bij ons passen. 
Dat werkt prettig.”, vertellen ze. 
“Na een gratis proefles, sporten 
we inmiddels al een tijdje 
samen naar tevredenheid onder 
begeleiding bij een
sportaanbieder op loopafstand 
van ons huis.”

Ontdek de mogelijkheden
Op kiesjesportenkunst.nl 
delen Eindhovense sport- en 
beweegaanbieders hun aanbod.
Veel activiteiten staan 
ook in het boekje Kies Je 
Sport voor 55+. Deze is 
te vinden bij wijkcentra, 
gezondheidspraktijken en 
de Bibliotheek Eindhoven. 
De sportregisseurs van 
Eindhoven Sport helpen je 
graag op weg wanneer je er 
niet uitkomt of bijvoorbeeld 
een financiële drempel ervaart 
om te gaan bewegen. Stel via 
eindhovensport.nl/sportvraag je
vraag aan Eindhoven Sport.
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Een hotdog

Hoe heet een 
hond die te 

lang in de zon 
ligt?


