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Corrie schenkt meer dan koffie

Iedereen uit onze buurt is al jaar en dag bekend met de 
Blokhut en haar activiteiten. Soms druk bezocht en andere 
keer minder, maar het feit blijft dat alle buurtgenoten elkaar 
hier kunnen treffen.

Sinds een jaar is er een wekelijkse activiteit bijgekomen: de 
koffiemiddag. Vanaf een uurtje of twee staat er koffie en thee 
klaar voor gasten. De doelgroep waar men zich op richt zijn de 
vijftigplussers. “Maar iedereen is eigenlijk welkom,” vertelt Corrie van 
de Erve, de initiatiefneemster voor deze activiteit.

Corrie is hiermee begonnen toen ze een jaar geleden met pensioen 
ging. “Ik wilde graag iets doen voor de wat eenzamere mensen in 
onze wijk,” vertelt ze. Corrie: “Er is al eerder een initiatief geweest 
voor de wat eenzamere medemens. Peter Verleg zorgde dat er 
op vrijdagavond de kans was om elkaar te treffen. Toen Peter is 
overleden, heeft een ander het nog overgenomen, maar is het een 
beetje doodgebloed.”

>>> Kijk en lees verder op pagina 2
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Wellicht was de avond niet zo’n geschikte tijd. 
“Ja, als het donker wordt gaan mensen niet zo 
graag de straat meer op…” Dat is de reden dat ze 
gekozen heeft voor de middag.

Op de vraag hoe ze de koffiemiddag precies 
heeft opgezet, vertelt ze: “Ik ben eerst met Carst 
gaan praten over mijn idee. Vervolgens moest er 
gekeken worden of er wel een tijdvak vrij was. Op 
het moment zit er ook een BSO in de Blokhut, 
en als deze er op vrijdagmiddag zou zijn geweest, 
had het niet gekund. Vervolgens heb ik een idee 
voor posters besproken met mijn zoon Ralf, die 
het op de computer heeft uitgewerkt.”

Terwijl ze dit vertelt, lacht ze hartelijk, op een 
manier die voor mensen die haar kennen bekend 
is. “En,” vertelt ze verder: “Ik heb het op de 
Oog voor de Irisbuurt gezet, posters her en der 
opgehangen en via mond-tot-mondreclame zijn 
we begonnen.”

In het begin waren er nog niet zoveel mensen, 
een stuk of zes. Het haakclubje kwam ook af en 
toe langs. Het groepje is inmiddels uitgegroeid 
tot gemiddeld zo’n tien vaste mensen en Corrie 
is tevreden over hoe het nu loopt. “Er komen 
zelfs weleens mensen die al heel lang in onze 
wijk wonen, maar eigenlijk niet zo veel mensen 
kennen. Eén vrouw komt nu ook altijd gezellig 
langs,” vertelt ze.

Inmiddels heeft Corrie ook een WhatsApp-groepje 
met bezoekers, zodat ze kan laten weten of het 
wel of niet doorgaat. “Er zijn echt mensen die 
er elke vrijdagmiddag op rekenen. We zijn, nadat 
de schoolvakantie voorbij was, nog op vakantie 
geweest waardoor we twee weken later zijn 
gestart. Verschillende mensen waren blij dat het 
weer begon!”

Corrie vindt de activiteit zo belangrijk dat ze ook 
een “back-up team” heeft: Ria en Ad de Laat. Dit 
zijn ook geen onbekenden in onze wijk. Zij vangen 
het op als Corrie en André (de man van Corrie, 
die haar steunt bij de koffiemiddag) een keer niet 
kunnen.

Voor Corrie blijft het erg belangrijk dat er een lage 
drempel is voor mensen die willen komen. “Ja, als 
er nieuwe mensen komen, wordt er door iedereen 
een praatje mee gemaakt zodat mensen zich thuis 
voelen. Ik zorg dat er altijd een koekje bij de koffie 
is. Of iets anders. Niet lang geleden was ik jarig 
en toen heb ik een taart meegenomen. En gasten 
brengen ook vaak zelf iets mee.”

Van Corrie mag het groepje best groter worden. 
“Het mogen ook jongeren zijn, maar ja, die hebben 
het vaak nog te druk met werk enzovoort.”

Het blijft niet bij een koekje, want het is tenslotte 
vrijdagmiddag: dan mag er ook een borreltje of 
biertje gedronken worden, met een lekker stukje 
kaas of worst.

- Ellen
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•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Voordat ik in de Iriskrant mocht  schrijven, dacht ik wel 
eens: oh wat zou ik graag vertellen hoe ik me middenin 
de nacht rot schrik van ratelende vuilnisbakken, of van 
blèrende auto’s en motoren door de straat. Maar nee, 
toch maar niet; te ongezellig. En het is helemaal de 
vraag of het zou helpen.

Liever ga ik op zoek naar iets waar  veel bewoners van 
genieten. Mijn vriendin wandelt met me mee. 
Als ik de deur uit stap, omhult me wekenlang de geur 
van de bloeiende Wisteria, oftewel de blauwe regen 
van mijn buurvrouw. In het plantsoen aan de overkant 
wuiven de stengels, geel, roze en paars in de wind. 
Links en rechts worden de rozen langs de huizen 
omhoog geleid. En in de schaduw dragen de hortensia’s 
enorme bloemen. Verderop toont de lavatera mij zijn 
dikke knoppen. 

Onderweg bemerk ik in de perkjes rond de bomen 
echter al hoe de herfst komt aangeslopen. Het 
groen voelt wat vermoeid onder mijn vingers. Toch 
staan er her en der nog enorme emmers met welig 
overhangende planten. Daar ontdek ik het fenomeen: 
adopteer een straat. Hoe leuk is dát!

Als we, via het bruggetje over de nu drooggevallen wadi 
de Gabriël Metsulaan oversteken, komen we in het 
breder opgezette Augustus. De tuintjes op de stoepen 
maken daardoor de straten heel wat minder smal. 
Vlakbij het Augustinianum ligt een prachtige plas te 
glanzen, terwijl er op het gras langs de waterkant een 
paar jongetjes staan te vissen. Natuurlijk blijven er 
altijd plekjes onbenut. Daar zou je je, in overleg, met 
het zogenaamde tegelwippen kunnen bezighouden. 
Plavuis eruit, plant erin. Niet de compost vergeten. 
Extra gemakkelijk in de herfst omdat de aarde dan nog 

relatief warm is en dus ontvankelijk. Ook hebben we 
geluk met het Speelbos. Als ik daar langs loop hoor ik 
de bomen ruisen. 

En nou ja, het kan altijd beter. Kijk maar naar de 
borders langs de Breitner- en de Lucas Gasselstraat. 
Daar zou je droevig van worden. Geen biodiversiteit 
dus. Toch, als ik na de wandeling op mijn bankje zit, 
de blaadjes van mijn struikjes zachtjes tegen mijn arm 
voel kriebelen, dan besef ik dat een heel aantal mensen 
er graag iets moois van maakt. Daarom kan ik met een 
gerust hart vaststellen dat de kleur in onze wijk wel 
degelijk groen is!

- Joke

En de kleur is...
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de honden wandelen en de tieners 
van het Augustinianum hier graag 
hun lunch opeten. Het is een park 
met veel verschillende functies voor 
veel verschillende mensen.”

Met alle plannen en activiteiten 
wordt het park steeds meer dan 
een stukje groen. Het is een plek 
waar gespeeld, gesport, gekletst en 
gevierd kan worden. Kortom: een 
flinke upgrade.

- Linda

PENNINGS FOUNDATION
presentatieplatform voor fotografie

Geldropseweg 63 - Eindhoven
www.penningsfoundation.com

Het park in de Cingelshouck 
staat in bloei! De afgelopen 
tijd is er van alles opgeknapt 
en er staan nog leuke dingen 
op de planning. Van nieuwe 
speeltoestellen tot een 
wildebloementuin: het park
groeit en bloeit mee met de 
buurt.

Jeu-de-boules en een 
tuinclub
Nieuw is de jeu-de-boulesbaan, 
waar buren elkaar straks ontmoeten 
voor een gezellig potje. Voor de 
natuurliefhebbers komt er een 
kruiden- en wildebloementuin. 
Het zand ligt er al, maar door de 
droge zomer moest het zaaien 
even wachten. Zodra dat kan, gaan 
bewoners samen aan de slag.
Volgend jaar wordt het een kleurrijke 
en heerlijk geurende plek.

Misschien heb je het al gezien: 
de prullenbakken zijn terug van 
weggeweest! Na jaren zonder is het
nu weer makkelijk om je afval weg te 
gooien. Handig, want de buurt houdt 
het park graag schoon.
Bewoners rapen regelmatig zelf 
rommel op en zijn trots op hun 
groene hart.

Voor jong en oud(er)
De speeltuin krijgt een flinke update. 
Oude toestellen verdwijnen en 
maken plaats voor nieuwe,
geschikt voor zowel de kleintjes als 
de wat oudere kinderen. Daarnaast 
keren er op het grasveld twee 
voetbalgoaltjes terug. Zo is er voor 
iedereen iets te doen: van klimmen 
tot scoren.

De feestelijke opening deze zomer 
was even letterlijk in het water 
gevallen, maar krijgt een nieuw
momentje. Kinderen uit de wijk 
mogen bovendien nog creatief aan 
de slag voor extra aankleding.

Samen de schouders 
eronder
De Cingelshouck is de afgelopen 
jaren flink gegroeid. Met meer buren 
is de behoefte aan fijne
ontmoetingsplekken alleen maar 
groter geworden. Het park speelt 
daarin een belangrijke rol.

“We zijn een hele fanatieke wijk met 
veel betrokken bewoners” vertelt 
Hanneke Moonen van de
bewonersorganisatie. “Een park dat 
daarbij past is fijn voor ons, maar 
we zien ook dat mensen uit de 
omliggende buurten graag hier met 

Park in Cingelshouck krijgt flinke 
upgrade
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Sabien woont ruim 20 jaar in 
de Iriswijk (samen met Carst) 
en heeft al zo’n 10 jaar haar
eigen bedrijfje: Scharrelkunst. 
Maar heel precies weet ze 
het niet, want Sabien heeft 
niet zo veel met cijfers. Voor 
creativiteit kun je bij haar 
aankloppen, getallen blijven 
gewoon niet plakken.

Daar hebben we meteen de grootste 
uitdaging van Sabien te pakken als 
het gaat om zzp’er zijn: plannen. 
Daar zijn tijden en data bij betrokken 
en ook dat zijn getallen. Dus volgt 
er na een planning, check, check 
en dubbelcheck. Dat is wat kruim 
kost, dat is wat tijd kost. Als het 
gaat om creativiteit, nieuwe ideeën, 
nieuwe contacten… laat Sabien maar 
schuiven want dat gaat als vanzelf.

Grote diversiteit
Het is verbazingwekkend hoe groot 
de diversiteit aan doelgroepen en 
opdrachten is waarmee Sabien 
werkt. Ze organiseert creatieve 
workshops voor kleuters bij een
kinderboerderij en ze werkt 
met kinderen van groep 7 en 
8. Ze begeleidt anderen bij het 
opzetten van creatieve activiteiten; 
bijvoorbeeld vrijwilligers in een 
buurthuis en
activiteitenbegeleiders bij NEOS.
Voor de CKE zette Sabien activiteiten 
op voor Oekraïnse vrouwen en ze 
begeleidt nu één van die vrouwen 
bij het opzetten van haar eigen 
workshop. Herinner je je die enorm
geslaagde 18 september in de 
wijk nog? Sabien! En die leuke 
kinderkunstwerken bij Glow?
Sabien!

Scharrelen
Een deel van het werk van Sabien 
bestaat uit het bij elkaar scharrelen 
van materialen. Ze werkt graag 
met natuurlijke materialen, 
afvalmateriaal, spullen van 
marktplaats. “Ik ben net klaar met 
een project in groep 7. Daar moesten 
kinderen van het bij elkaar
gescharrelde materiaal een stoel voor 
zichzelf maken. De enige eis was dat 
je erop moest kunnen zitten. Ik had 
allerlei materiaal verzameld en ik 
spoorde de kinderen aan om buiten
de gebaande paden te denken. Het 
creatieve proces is belangrijk, niet 
het resultaat.”

Sabien weet steeds weer nieuw 
materiaal te vinden. Ze heeft van 
alles en bij voorkeur gaat dat mee 
in haar bakfiets: “Ik rijd op sommige 
scholen gewoon met mijn bakfiets 
de klas in. De kinderen vinden het 

geweldig”, vertelt Sabien. Ze vindt 
het erg leuk als ze kinderen kan
inspireren: “Als je de projecten bij 
Glow zag, dan was ik elke keer weer 
verbaasd wat kinderen bedachten 
om te maken. Geweldig!”

Vol is (niet) vol
Sabien werkt drie dagen in de week 
en voorlopig zit ze vol. Nou ja… 
als er een heel leuk project voorbij 
komt, vindt ze het moeilijk om nee 
te zeggen. Dan komt haar creatieve 
geest weer op gang. “Als ik aan het 
paardrijden ben, of in de tuin aan 
het werk, dan komen deideeën voor 
educatieve en creatieve projecten 
vanzelf”.

Ben je benieuwd naar Scharrelkunst 
van Sabien? Bekijk haar website 
eens: scharrelkunst.info

- Janne

Ben jij zzp’er en wil je ook een keer in deze rubriek verschijnen? Meld je aan via tinyurl.com/IrisOproep.

Wie: 	 Sabien Rutten
Bedrijf:	 ScharrelkunstTak van sport:  	Educatieve kunstworkshops

ZZP’er in de 
Iriswijk
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Hé buurtgenoot!
Woon jij ook met zoveel plezier in 
onze mooie Irisbuurt? Wij wel! Het is 
een fijne plek met veel groen, leuke 
mensen en een unieke sfeer. En 
weet je wat het nog mooier maakt? 
We kunnen er met z’n allen voor 
zorgen dat het hier nóg fijner wordt. 
En daar hebben we jou bij nodig!

Wat doet de Bewoners- 
organisatie (BWO)?
Als bewonersorganisatie zetten 
we ons met hart en ziel in voor 
de leefbaarheid in onze wijk. We 
zijn een belangrijke schakel tussen 
bewoners en de gemeente: we 
vangen signalen op, denken mee 
over de toekomst van de buurt 
en helpen waar we kunnen bij het 
mogelijk maken van leuke
wijkactiviteiten.

Waarom zou JIJ
meedoen?
•	 Maak het verschil: Heb je een 

tof idee voor de wijk? Of zie je 
iets dat beter kan? Bij ons krijg 
je de kans om je ideeën om te 
zetten in actie.

•	 Ontmoet je buren: Je bent 
direct aangesloten bij een 
actieve en gezellige groep 
mensen uit de buurt. Superleuk 
en ook nog eens handig!

•	 Iedereen kan zijn ei kwijt: 
Of je passie nu ligt bij het 

meedenken over evenementen, 
het vergroenen van de 
straten, verkeersveiligheid of 
bouwplannen, er is altijd een 
onderwerp waar jij je tanden in 
kunt zetten.

Hoeveel tijd kost het?
We vergaderen ongeveer tien keer 
per jaar, wat neerkomt op een uurtje 
of twee per maand. Een kleine 
investering voor een nog fijnere buurt!

Kom eens ‘stage lopen’!
Nieuwsgierig? Kom dan gewoon eens 
vrijblijvend een vergadering bijwonen 

om de sfeer te proeven. Je zit 
nergens aan vast en bent van
harte welkom.

Lijkt het je leuk om mee te doen 
of heb je een vraag? Stuur ons een 
mailtje (herman@irisbuurt.nl) en we 
praten snel verder.

Samen maken we van de Irisbuurt 
de mooiste wijk van Eindhoven!

Hartelijke groet, de 
Bewonersorganisatie Irisbuurt
Kathelijne, Herman, Thorsten, Stefan 
en Stef.

Jouw Wijk, Jouw Ideeën: Doe Mee 
en Maak de Irisbuurt Nog Leuker!
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Geldropseweg 58a
5611 SJ Eindhoven
Tel. 040- 3400 149

info@cvteindhoven.nl
www.cvteindhoven.nl

Stuiverstraat
De Stuiverstraat is een van die straten met een 
bijzonder verhaal. Je zou denken dat het hier om de 
benaming van een muntje gaat, maar dat is niet het 
geval: de Stuiver was de naam van het kleine riviertje 
dat vroeger in de tuinen liep van de eerste woningen 
die er stonden. Het allereerste woonblok stond 
er al in de 19e eeuw en werd ‘De Laatste Stuiver’ 
genoemd.

De straatnaam kwam in de jaren 20 en 30 van de 
vorige eeuw een aantal keer onder vuur te liggen: 
bewoners en bouwbedrijven vroegen de gemeente 
herhaaldelijk om de naam te veranderen. Ze vonden 
het niet zo geslaagd want door ‘Stuiverstraat’ en ‘de 
laatste stuiver’ klonk alsof je blut was. Dat was geen 
visitekaartje voor de wijk. De gemeente wees die
verzoeken af en dus bleef de naam Stuiverstraat 
bestaan. Grappig dat de oorsprong (het riviertje) 
amper bekend is. De naam van de later aangelegde 
Dukaat- en Schellingstraat en nog wat later de 
Guldenstraat helpen daar ook niet bij. Die hadden 
dan eigenlijk beter Dommelvallei, Scheldestraat en 
Beekloop kunnen heten.

- Janne

‘Stuiverstraat’ en 
‘de laatste stuiver’ 
klonk alsof je blut 
was
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Vriendenfeest 2025

“Hoi Erik!”
“Huh, ken jij me? Jij noemt me bij 
mijn naam”.
“Jazeker, jij hebt ooit eens wat 
bij mij opgehaald via ‘Oog voor de 
Irisbuurt’ op Facebook.”
“Ach ja!”……
Een gesprekje volgt. Dat illustreert 
de Iriswijk, en ook het vriendenfeest 
van 13 september in de Blokhut. 
Oude en nieuwe gezichten, ons kent 
ons, en soms ken je iemand niet, 
maar een gesprek aanknopen is nooit 
moeilijk.

Vrienden van de Blokhut
De Blokhut heeft een hele schare 
vrienden die de Blokhut steunen 
zodat we ons buurthuis samen 
draaiend kunnen houden met 
leuke activiteiten voor iedereen in 
de buurt. En natuurlijk vieren we 
het bestaan van die groep. Op het 
zogenaamde vriendenfeest is
iedereen welkom; niet alleen 
degenen die officieel vriend zijn. 
Waarom? Omdat we iedereen
uit onze buurt graag verwelkomen in 
de Blokhut.

Vriendenfeest symbool 
voor de wijk
Als je het vriendenfeest bezocht 
hebt, heb je kunnen zien hoezeer dat 
symbool staat voor de gezelligheid 
in de wijk. Een groepje vrijwilligers 
ploeterde in de keuken om een 
heerlijke maaltijd te koken voor 

alle bezoekers. Dit keer stonden er 
diverse pasta’s en pastasauzen op
het menu (namens de koks: dank 
voor de vele complimenten). Ook 
achter de bar stonden bij
toerbeurt enkele vrijwilligers. En 
de tuin en de zaal puilden uit: 
ravottende kinderen en gezellig 
keuvelende volwassenen. 

En hoe geweldig is het, dat er dan 
vanzelf mensen zijn die de vuile 
afwas verzamelen en naar de 
keuken brengen. En dat er altijd 
wel bezoekers zijn die de taak van 
afwashulp op zich nemen. Het gaat 
vanzelf. En als je dan heel even 

stilstaat en rondkijkt, dan denk je: 
dit is onze wijk. Wat heerlijk om hier 
te wonen!

Uitbreiden
Wat wel een puntje van aandacht is: 
de bewoners die het dichtst bij de 
Blokhut wonen, zien we het vaakst. 
Héééél graag zouden we ook de 
mensen die wat verder weg wonen 
in de Blokhut zien. We breiden graag 
wat uit. Als jij dit krantje ontvangt, 
woon je in de Iriswijk: wandel ook 
eens binnen bij de Blokhut. Kijk 
op buurthuisdeblokhut.nl voor de 
activiteiten.

Vriend worden
Wil jij ook vriend worden van de 
Blokhut? Dat vinden wij geweldig. 
En het is heel eenvoudig te regelen 
via deze QR-code. Als je eenmaal 
vriend bent, krijg je volgend jaar 
automatisch een uitnodiging voor het 
vriendenfeest.

- Janne



Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800
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Bewonerorganisatie 
Irisbuurt
maarten@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging 
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
info@buurthuisdeblokhut.nl 

Beheerder Blokhut
Carst de Kock
blokhut.agenda@gmail.com

Buurtcoaches 
Herman Elenbaas
Nienke Flaman 

Wijkagent
Koen van Grindsven
tel 0900-8844

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt 
www.irisbuurt.nl 

Website Blokhut
www.buurthuisdeblokhut.nl

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT

WerkgroepOudeHaven
werkgroepoudehaven@
gmail.com

Vernieuwingen in de wijk
Af en toe krijg je zo’n vel papier in de 
brievenbus, van de gemeente, over 
de plannen voor de wijk. Vaak belandt 
zoiets direct in de papierbak, ook 
omdat de informatiedichtheid over het 
algemeen beperkt is. Toch blijkt het 
de moeite om iets verder te graven.

Neem de “Infobrief Gebiedskader 
Kanaalzone-Zuid” die in augustus 
door de brievenbus werd gestopt. Het 
bevatte weinig concreets; de QR-code 
achterop linkte alleen naar Google 
Translate, daarna moesten de niet-
Nederlandstalige buurtbewoners het 
zelf maar uitvogelen. Wie de moeite 
nam de link in te typen werd ook niet 
direct wijzer.

Maar ondertussen valt, met enig 
doorklikken, nu het “gebiedskader” te 
vinden dat op 9 september 2025 in de 
gemeenteraad besproken is. Scan de 
door ons gemaakte QR-code met de 
juiste link naar concrete informatie.

Het is een lijvig document, nog 
weinig concreet maar vol ambitieuze 
plannen. In de vorige editie van de 
Iriskrant werd al uitvoerig gesproken 
over deze plannen, zoals de 
gebiedsontwikkelaars deze voor zich 
zien. Daarvan zijn in ieder geval de 
volgende zaken opgenomen in het
gebiedskader: er zijn plannen voor 
nieuwe hoogbouw (zie bladzijde 30), 

een autovrij “kanaalpark” van minimaal 
20 m breed boven een ondergrondse 
parkeergarage (bladzijde 17), en zelfs 
een nieuwe brug in het verlengde van 
de Gabriel Metsulaan (bladzijde 28). 
Het verkeer wordt verplaatst van het 
kanaal naar de Dirk Boutslaan, die een 
heuse “boulevard” moet worden
(bladzijde 13). De P+R met 
bootverbinding richting de stad moet 
dan misschien nog op zich laten 
wachten.

“Binnenkort” - het is niet duidelijk 
op welke termijn - wordt als het 
goed is het ontwerp gepresenteerd, 
waarna een termijn van zes weken 
begint waarbinnen reacties kunnen 
worden ingediend. Maar wij hoeven 
zo lang niet te wachten, en zijn nu al 
benieuwd naar jullie reacties.

Zijn er zorgen, vragen? Zijn jullie 
enthousiast over de vergroening, of 
sceptisch over de haalbaarheid? Laat 
het ons weten: iriskrant@gmail.com

- Hedwig



SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Maarten, bedankt!
Na jarenlange inzet als voorzitter 
gaat Maarten de bewonersvereniging 
van de Irisbuurt verlaten. Dat laten 
we niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Want Maarten was meer dan ‘de 
voorzitter’. Hij was een verbinder. 
Een doener, iemand die altijd het
overzicht hield. We spreken zijn 
mede-BWO-leden: Kathelijne, 
Herman, Stefan en Thorsten.

De binnenkomst van Maarten begon, 
zoals veel goede dingen, met een 
spontaan gesprekje op straat. 
Herman herinnert het zich nog goed: 
het was in juli 2018.
“Maarten sprak mij aan. Hij vroeg of 
hij mee mocht doen met de
bewonersorganisatie. Mijn antwoord 
was direct: ‘Ja, prima, maar dan 
moet je wel voorzitter worden.’ 
Ik wilde al een tijdje stoppen als 
voorzitter. Ik had het gevoel dat ik
het te lang was geweest.” Maarten 
vond het goed, maar kwam wel met 
een tegenvoorstel: Herman moest 
dan wél aan boord blijven.
Zo gezegd, zo gedaan.

“Wat mij direct opviel, was hoe 
gestructureerd Maarten de kar trok 
als voorzitter,” vertelt Stefan. “Hij 
had een scherp oog voor wat er 
speelde in de buurt en bracht de
verhalen die hij op straat hoorde 
altijd mee naar onze vergaderingen.” 
“En bij die vergaderingen zorgde 

Maarten steeds voor een goede 
balans tussen effectiviteit en een 
gezellige, positieve noot,” aldus 
Thorsten.

“Maarten kon zich goed in dingen 
vastbijten. Dat was goed te 
merken bij de ontwikkelingen in de 
Stuiverstraat en de Geldropseweg. 
Hij behield altijd zijn rust, zijn
weloverwogenheid in zijn 
bewoordingen en zijn analytisch 
vermogen,” vertelt Kathelijne.
“Maarten was een brug tussen buren, 
een duidelijke stem richting de 
gemeente en projectontwikkelaars,” 
vertelt Stefan. “Vooral bij het 
bouwproject in de Stuiverstraat
was zijn betrokkenheid goud waard. 
Ik herinner me nog goed zijn pleidooi 
tijdens de inspraakavond op 10 
mei 2022: vlijmscherp en perfect 
voorbereid. Dat was Maarten ten 
voeten uit – een welbespraakt 
talent, of het nu ging om spreken 
op een nieuwjaarsreceptie of het 
leiden van een lastige discussie.” 
“Hij kon gemakkelijk voor een groep 
staan en een discussie leiden of een 
toespraak houden,” vult Kathelijne
aan.

“Hij had een prettige houding richting 
verschillende instanties binnen de 
gemeente, projectontwikkelaars 
en bewoners in de buurt,” vertelt 
Thorsten.

Buurtbewoner Joke heeft ook 
hartverwarmende herinneringen 
aan het persoonlijke contact met 
Maarten. Hij was betrokken toen er 
een nieuw gebouw kwam aan de A.
van Cortenbachstraat – hoek Lucas 
Gasselstraat. “Er was zogenaamd 
overleg geweest, maar tijdens 
dat hoorgesprek bleek dat er niet 
geluisterd was – alleen
‘aangehoord’,” vertelt Joke. “Maarten 
was van grote steun. Samen zijn we 
naar het gemeentehuis gegaan.”
Dat Maarten meer was dan alleen 
een ‘voorzitter’, blijkt wel uit een 
herinnering die Thorsten en Marijke 
delen. “Net nieuw in de buurt zaten 
wij nog helemaal in onze
verbouwing. De badkamer lag eruit 
bij ons, Maarten bood meteen het 
gebruik van zijn badkamer aan.”
De groep vrijwilligers trekt al 
lange tijd graag met elkaar op. De 
combinatie van doelmatigheid en 
hartelijkheid is volgens Thorsten een 
van de redenen dat de groep
vrijwilligers binnen de BWO al zo 
lang samen optrekt. Die sfeer wil 
de groep na Maartens vertrek zeker 
vasthouden.

- Nikki

Wil jij lid worden van de BWO? 
Bekijk dan de oproep in deze krant.
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Iets om te delen?
Ken je iemand die een 
zwemdiploma heeft gehaald, 
marathon gelopen, baby 
gebakken of iets anders tofs? 
Laat het weten voor een kort 
stukje in ‘Bakkie Buurt’! Stuur 
het in via of scan de QR code:
tinyurl.com/iriskrant-insturen
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Redactie
Gisi Cannizzaro, Joke
Clazing, Hedwig van Driel
(correctie), Koen van Gestel
(opmaak), Henk Kok, Janne
Huijbers, Jannie Engels,
Lieuwe Kampen, Martijn van
Maanen, Linda Hoogsteden, 
Nikki, Tim Tielens

Artikelen en nieuwe 
redactieleden zijn altijd 
welkom! 

Artikel insturen? 
Je vindt de deadline en het 
instuurformulier via deze 
link:
tinyurl.com/iriskrant-insturen

Wil je meedoen als zzp’er 
of ‘Know your Neighbor’? 
Gebruik dit formulier:
tinyurl.com/IrisOproep

Meedoen in de redactie?
Mail: iriskrant@gmail.com

Bakkie Buurt
Oproepjes, aankondigingen en kort 
nieuws voor bij de koffie

StraatBBQ 
Op 24 augustus vond weer de 
jaarlijkse straatBBQ plaats in de 
Johannes van Eindhovenstraat. 
Druk bezocht en bere-gezellig. 
Waarom iedereen een stoeltje
meebracht, blijft een raadsel.

Grote avonturen 
beginnen klein
Hoera! Welkom in de wijk lieve 
Jesse! Hij is op 21 juli geboren 
en woont op de Voorterweg.
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pompoen - vampier - griezel- kat - masker - Bot

toverdrank - heks - mummie - spin - nacht - spook - schaduw


